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  EDITORIAAL

Afscheidswoord voor 
Broeder Waldebert

Broeder Waldebert, doorheen de jaren 
werd je de verpersoonlijking van de 
congregatie. Eerst in België, waar je 

een ware pleitbezorger werd voor mensen met 
een beperking, daarna wereldwijd, waar je als 
vicaris-generaal en generale overste erin slaagde 
om een heel eigentijdse invulling te geven aan 
het charisma van de congregatie. En zelfs na 
jouw mandaat als generale overste bleef je een 
spirituele wegwijzer voor velen en speciaal voor 
de jonge broeders in opleiding. Je was voor velen 
een liefdevolle medebroeder, een toegewijde 
vader en een wijze grootvader die we voortaan 
zullen moeten missen.

Reeds als jonge broeder werd je gedreven om 
een bekwame begeleider te worden voor hen 
die aan jouw zorgen werden toevertrouwd. 
Het werden de kinderen en jongeren met een 
auditieve beperking in ons instituut te Woluwe, 
waar je hen voor meer dan 10 jaar met een groot 
geduld leerde articuleren. Daarmee ontdekte 
je een eerste bouwsteen van ons charisma: om 
bij mensen die om de een of andere reden een 
beperking in zich dragen, het perspectief op een 
nieuwe bestaanswijze te openen. Je zou dit later 
zo uitdrukkelijk vermelden bij het uitschrijven 
van onze nieuwe leefregel, waarbij als het ware 
voor een eerste maal ernstige pogingen werden 



gedaan om ons samen beleefd charisma op een 
duidelijke, eigentijdse, krachtige en uitdagende 
wijze te omschrijven. Omdat je in de ogen van 
deze kinderen het aanschijn van de Heer Jezus 
zelf mocht ontdekken, en tevens kon groeien 
in het warme nest dat de communiteit van 
Woluwe voor je was, bleef je deze eerste jaren 
van jouw apostolische dienstbaarheid met grote 
dankbaarheid en met zelfs een emotionele 
verbondenheid koesteren. Misschien mogen we 
zeggen dat deze bouwsteen zelfs een hoeksteen 
werd voor jouw verdere groei als religieus.

Natuurlijk bleef jouw bekwaamheid en 
toewijding niet onopgemerkt in de congregatie, 
en zo werd je de verantwoordelijkheid 
toevertrouwd van het buitengewoon onderwijs 
van de Broeders van Liefde in België. Wat je 
zo uniek en persoonlijk beleefde in jouw klas, 

Br. René Stockman en Br. Waldebert Devestel



mocht je nu uitdragen naar medebroeders 
en medewerkers in het apostolaat, en ook op 
beleidsniveau helpen vertalen. We mogen het 
beschouwen als een tweede bouwsteen van ons 
charisma, waarbij je inzag hoe belangrijk het is 
om als Broeder van Liefde binnen de ruimere 
samenleving de caritas te laten klinken als 
een dwingende uitnodiging om hen die in hun 
humane faculteiten zijn beperkt of verstoord, 
toch steeds als volwaardige medemensen te 
beschouwen en te behandelen. Mensen in 
hun waardigheid eerbiedigen, bevorderen en 
herstellen werd voortaan één van jouw grote 
opdrachten en aandachtspunten.

Maar dit alles mocht niet alleen in België 
klinken, maar moest wereldwijd worden 
verkondigd en voorgeleefd, en dit heb je niet 
minder dan 33 jaar gedaan als vicaris-generaal 
en als generale overste van de hele congregatie. 
Je werd gekozen op een scharniermoment, 
waarbij het godgewijde leven aan een stevige 
hertaling toe was na het Tweede Vaticaans 
Concilie. Je luisterde geduldig wat daarover werd 
gezegd en wat daarover werd geschreven en je 
slaagde erin oud naar nieuw te overbruggen 
door duidelijk het kaf van het koren te scheiden. 
Het werd een tijd van studie, van grondige 
bezinning en uitwisseling met medebroeders, 
om uiteindelijk aan de congregatie een kostbare 
schat aan te bieden: een nieuwe leefregel, die 
tegelijk uitdagend, vernieuwend, profetisch 
was, maar helemaal gegrond in de erfenis die 
we van onze geliefde Stichter Petrus Jozef Triest 
hadden meegekregen als het charisma dat ons 



als Broeders van Liefde tekent en zou blijven 
richting geven in de toekomst. We zullen nooit 
genoeg kunnen waarderen wat je daarmee aan 
de congregatie hebt geschonken: een frisse 
wind, die niet zomaar uit het ijle kwam om dan 
vlug opnieuw te verdwijnen, maar één die door 
de Heilige Geest werd gedreven als een nooit 
opdrogende bron van inspiratie. 

Voor 24 jaar heb je de congregatie geleid als 
generale overste, en alle broeders mochten je 
leren kennen als een man met optimisme, met 
humor, en tegelijk als een talentvolle spreker, 
een geduldige luisteraar en iemand die met 
moed beslissingen kon nemen. De grond van 
dat alles was jouw diep spiritueel leven, waarbij 
je iedere dag opnieuw goede tijd uittrok om bij 
de Heer te toeven. Wanneer anderen wel eens 
de moed lieten zakken, bleef jij de rots in de 
branding om steeds de hoop te blijven koesteren. 
Hoe aanstekelijk was jouw leven voor de vele 

Br. Waldebert Devestel en Paus Johannes Paulus II, 1986



broeders die jou mochten leren kennen tijdens 
jouw bezoeken wereldwijd, en bij iedere nieuwe 
stichting die je deed, was het alsof de congregatie 
opnieuw geboren werd met de frisheid van het 
prille begin, waarbij het opnieuw een wandelen 
werd met de Voorzienigheid. Onder jouw beleid 
werd de congregatie meer internationaal en 
werd een nieuwe invulling gegeven aan haar 
missionaire dimensie. 

Toen de avond in je leven daagde, mocht je 
alles wat je doorheen de voorbije jaren had 
opgebouwd, verder delen, speciaal met de 
jonge broeders in opleiding. Waarlijk, je 
tijd, je talenten, je rijkdom van gemoed en je 
opbeurende goedheid bleef je rijkelijk uitdragen. 
Het is alsof we in dit specifieke nummer van 
onze leefregel een schitterende beschrijving 
mogen vinden van wat en wie je zelf was, want 
hij die verstoken was van liefde mocht in jou 

Audientië van de broeders van het Generalaat bij Paus Johannes 
Paulus II, 2 mei 1985



liefde vinden; de zwakbegaafde mocht delen in 
je kennis; de zieke, de gebrekkige vond steun in 
je gezondheid en in de kracht van je lichaam. 
Door je eenvoud en bereidheid kon de jeugd 
je ontmoeten en je onthechting maakte haar 
gevoelig voor de dienst aan de armen. In je 
armoede voor Christus kreeg de minderbedeelde 
een nieuwe kans. Hij werd meer je broeder en 
hij las op je gelaat de goedheid van de Vader 
(Leefregel nr. 31). 

Beste Broeder Waldebert, nu jouw leven hier 
op aarde tot een einde is gekomen en je op 
de herdenkingsdag dat de congregatie werd 
gesticht nu 215 jaar geleden mocht intreden in 
Gods eeuwige en oneindige liefde, schilderen 
de woorden in onze leefregel die je schreef over 
de levensavond heel gevat de wijze waarop je de 
laatste jaren het leven met jouw medebroeders 
deelde: “Als dan de avond over je leven valt, 
of wanneer je door ziekte getroffen bent, blijft 
je gelovige aanwezigheid in de gemeenschap 
een bevestiging van je gedurfd antwoord op 
de keuze van God en een uitnodiging voor je 

En God zag dat het goed was, 
ja, zelfs zeer goed.
Dank, Broeder Waldebert, 
in jouw grote nederigheid 
was je een reus in de caritas.



medebroeders om in hun roeping te volharden. 
Christus is je hoop. God zelf is je sterkte en 
beloning” (Leefregel nr. 77). En we mogen 
besluiten met de laatste woorden uit onze 
leefregel en deze projecteren op jouw leven in 
totale gegevenheid: “God is liefde, en de liefde 
maakte je voortdurend nieuw. Je gezindheid was 
er een van innerlijkheid en liefde. Samen met 
de arme mens beleefde je de vreugde om het 
nieuwe. In blijde hoop ging je met het Volk van 
God, met ons allen, naar de voltooiing, doorheen 
kruis en moeilijkheden. Wat de Heer in je begon 
heeft Hij nu voltooid” (Leefregel nr. 83). 

En God zag dat het goed was, ja, zelfs zeer 
goed. Dank, Broeder Waldebert, in jouw grote 
nederigheid was je een reus in de caritas. ¶

Br. René Stockman



  PAKISTAN

Het klavertjevier in 
Pakistan

Onze aandacht in Pakistan ging natuurlijk 
vooral uit naar onze nieuwe communiteit 
in Peshawar, waar we op vraag van de 

aartsbisschop van Islamabad een boys’ home 
overnamen, dat voorheen werd bediend door 
de Broeders Maristen, maar reeds een aantal 
jaren leegstond. Aangezien de accommodatie 
in Gujarat echt te wensen overliet, waar we 
verschillende jaren het boys’ home runden, 
gingen we graag in op het voorstel van de 
aartsbisschop om onze krachten voortaan in 
te zetten in de heropstart van het boys’ home 
in Peshawar. Broeders Ameel en Naeem, 
beiden met reeds lange ervaring in het runnen 
van een boys’ home, vormen er een kleine 



communiteit, wachtend dat een derde broeder 
hun gemeenschap zou kunnen vervoegen. Bij de 
heropstart meldden zich een tiental jongens en 
vandaag zijn er reeds een vijftiental jongens aan 
de goede zorgen van de broeders toevertrouwd. 
De accommodatie biedt mogelijkheid voor 
meer, en men hoopt om geleidelijk aan het 
boys’ home opnieuw op kruissnelheid te 
brengen. In Peshawar is het aantal katholieken 
eerder beperkt, en in het straatbeeld zijn bijna 
uitsluitend mannen op te merken en hier en daar 
een sterk gesluierde vrouw. Maar de katholieke 
Kerk is er toch aanwezig met twee parochies, en 
één van deze twee parochies, de Saint John Mary 
Vianney parochie, telt naast ons boys’ home 
een highschool voor jongens en eveneens één 
voor meisjes, deze laatste bediend door onze 
Zusters van Liefde. Dus de caritas is er goed 
vertegenwoordigd. Het communiteitsgebouw 
werd opgetrokken door de Broeders Maristen en 
biedt een comfortabel onderkomen voor onze 
broeders. Een nieuwe stichting die perspectieven 
biedt.

Ook in Lahore stond de tijd niet stil. Onze 
Canon Triestschool kon zich verder uitbreiden 
en is nu een volwaardige highschool geworden, 
waar kinderen vanaf de kleuterklas tot aan 
het voleindigen van de highschool een goede 
vorming en opleiding kunnen krijgen. Op het 
bestaande schoolgebouw werd een verdieping 
opgetrokken met nieuwe klaslokalen en bij 
gelegenheid van het bezoek van de generale 
overste werd dit officieel in gebruik genomen. 
We schreven 15 november 2022. Vandaag telt 



de school meer dan 400 leerlingen, en met de 
uitbreiding zal men wellicht heel vlug aan de 500 
zitten, waarbij de nood aan bijkomende lokalen 
zeker acuut zal worden. Alle kinderen zijn hier 
christenen van verschillende nominaties, want 
Youhanabad, waar de school is gevestigd, is wat 
we in Pakistan een christelijke kolonie noemen, 
met een overwicht aan katholieken. Goed 
onderwijs voor deze populatie is zeer belangrijk, 
want tot op vandaag worden katholieken in 
Pakistan behandeld als tweederangsburgers. 
Alleen een goede opleiding kan hen tot een beter 
en een meer respectvol niveau brengen.

Het is steeds een vreugde onze tweede school 
in Lahore te kunnen bezoeken, die we graag 
onze brick school noemen, omdat het ontstond 
op de plaats waar quasi alle kinderen al heel 
vlug werden ingeschakeld in het maken van 
bakstenen. We herinneren ons het eerste bezoek 
nog levendig, waar we konden spreken met 



families die met het ganse gezin dag in dag 
uit op het veld bakstenen in vormen aan het 
persen waren en ervoor moesten zorgen dat ze 
iedere avond een voldoend aantal bakstenen 
hadden aangemaakt die de volgende dag 
naar de oven zouden worden gebracht om er 
gebakken te worden. Vanwege de druk van de 
werkgever waren ze verplicht ook hun kinderen 
in te schakelen, en omdat er geen school in de 
onmiddellijke buurt aanwezig was, hadden 
deze kinderen geen enkele mogelijkheid om 
scholing te volgen. Het was een vicieuze cirkel 
van armoede die quasi niet te doorbreken was. 
Met de oprichting van de school probeerden we 
daar verandering in te brengen, en nu zien we 
een mooie groep kinderen, keurig in uniform, 
dagelijks naar de school optrekken in de hoop 
niet zoals hun ouders de ganse dag gebogen 
over de klei te moeten zitten. Wat begon in 
een klein gebouwtje is nu mooi uitgebouwd 
tot een volwaardige lagere school. Bij ieder 
bezoek klinkt het belang om in de toekomst een 
vervolgopleiding te kunnen ontwikkelen, want 
vele kinderen hebben niet de mogelijkheid om 
na hun lagere opleiding verder te studeren en 
sommige belanden zo opnieuw in de fabriek van 
de bakstenen. Alleen om er te geraken komt men 
reeds onder de indruk hoe desolaat en armoedig 
de bevolking hier leeft. We zijn gelukkig ook hier 
de naam van onze Stichter op de gevel te mogen 
zien. Vader Triest zal hier ongetwijfeld gelukkig 
om zijn.

In de titel spreek ik over een klavertjevier. 
Inderdaad, naast dit boys’ home en de twee 



scholen zijn de broeders in Lahore opnieuw 
gestart met het Pak Dil centrum, een kleinschalig 
rehabilitatiecentrum voor chronische 
psychiatrische patiënten. Ook dat werd bij 
gelegenheid van het bezoek geopend en onder 
de goede zorgen van Br. Javaid mochten we er 
vijftien residenten begroeten. Het werd enige 
jaren geleden gesloten vanwege een aantal 
problemen, overwegend van financiële aard, en 
de gebouwen werden tijdelijk ingenomen door de 
school die aan uitbreiding toe was. Maar met de 
bouw van de nieuwe lokalen kwam het gebouw 
opnieuw vrij, en zo besloten de broeders de zorg 
voor psychiatrische patiënten opnieuw op zich te 

nemen. Al met al een goede keuze, om ook aan 
deze mensen een goede opvang en begeleiding te 
kunnen verschaffen. De kandidaten die eveneens 
in Lahore verblijven, kunnen in de zorg van 
deze psychiatrische patiënten heel direct ons 
charisma van de caritas leren ontdekken. In een 
ontmoeting met hen getuigden ze allen hoe ze 



in de zorg voor deze mensen de kern van ons 
charisma leerden kennen.

De broedergemeenschap in Pakistan is klein, 
maar we mochten er een zekere nieuwe 
dynamiek ontdekken. De gebouwen kregen 
een grondige beurt, een groep broeders 
kapucijnen in opleiding betrekken er een deel 
van het vormingshuis, en met één postulant 
en zes kandidaten is er nieuw leven in de eigen 
gemeenschap. Aan de overkant van de straat 
hebben ook de paters oblaten een nieuw initiatief 
genomen met de oprichting van een college, 
zodat de leerlingen die bij ons afstuderen en 
die daartoe de mogelijkheid hebben nu heel 
gemakkelijk kunnen verder studeren. Op 16 
november mochten we ondervinden welke 



goede band de broeders ondertussen hebben 
opgebouwd met de lokale gemeenschap en 
heel speciaal met de verschillende religieuze 
gemeenschappen in Lahore. Bij de eeuwige 
professie van Br. Javaid mochten we vele 
religieuzen ontmoeten die allen hun appreciatie 
uitdrukten voor de openheid die de broeders ook 
naar hen toe hadden ontwikkeld in de laatste 
jaren, zo belangrijk wanneer men zich als Kerk 
echt in een minderheidspositie bevindt. Het 
klonk als ‘een nieuwe lente en een nieuw geluid’, 
ook al stond hier in Pakistan de winter voor de 
deur. ¶

Br. René Stockman



  FILIPIJNEN

Joseph Triest College in 
Tabaco, Bicol

Het verhaal van het Joseph Triest College 
in Tabaco, Bicol is een verhaal van 
creativiteit en samenwerking en vooral 

van geloof in de toekomst.

Met de covidpandemie kwam ons psychiatrisch 
centrum Holy Face echt in moeilijkheden. Men 
slaagde er niet in om het hoofd boven water te 
houden, mede door het afhaken van Christian 
Blind Mission (CBM) en Fracarita Belgium, die 
met hun financiële ondersteuning voor vele 
jaren de levensvatbaarheid van het ziekenhuis 
mee garandeerden. Besloten werd om alles 
te zetten op de ambulante zorg, de sociale 
integratie ervan, deze verder goed te ontwikkelen 
en een oplossing te zoeken voor het gebouw 



dat daardoor vrijkwam. Men droomde van een 
income-generating activity, om zo de ambulante 
zorg verder te kunnen ondersteunen. Een hotel, 
een retraitehuis en nog andere voorstellen 
passeerden de revue. Tot met een groep 
enthousiaste jongeren, die reeds actief waren 
in ons huis in Baguio om ook daar nieuw leven 
in te blazen, het besluit werd genomen om een 
senior high school op te richten, speciaal voor 
de plaatselijke jongeren, waarvan velen niet de 
mogelijkheid hebben om hogere studies aan te 
vangen en vanwege financiële belemmeringen 
reeds vroegtijdig moeten afhaken. De trekker van 
de groep is een jonge doctor in de pedagogie, 
Dr. Joseph Carl Enriques, met ruime ervaring 
in het onderwijs en medewerker binnen de 
overkoepelende structuur voor het onderwijs 
in de Filipijnen. Hij was bereid zijn ervaring en 
vooral zijn relaties aan te wenden om het nieuwe 
initiatief, dat zich in Bicol zou ontwikkelen, alle 
kansen te geven: een senior high school, speciaal 
voor de armen, die via de overheidsdiensten een 
studiebeurs zullen krijgen, en de ondersteuning 
van andere organisaties om de gebouwen van 

Het verhaal van het Joseph 
Triest College in Tabaco, Bicol is 
een verhaal van creativiteit en 
samenwerking en vooral van geloof 
in de toekomst.



het psychiatrisch centrum om te bouwen tot een 
volwaardige school. Met vier andere jongeren, 
allen sterk religieus bewogen en met een 
speciale devotie voor Maria, wil hij waarmaken 
wat Franciscus van Sales zo sterk uitdrukte: 
zijn leven heiligen door mee te werken aan de 
heiliging van de wereld. Hoe opvallend is het 
dat deze jongeren ook echt iets willen doen om 
nieuwe roepingen voor de Broeders van Liefde 
aan te moedigen. Een ware verademing om 
in deze tijd dergelijke enthousiaste gelovige 
jongeren te mogen ontmoeten en met hen te 
kunnen samenwerken. Want het project wordt 
door beiden samen gedragen: deze jongeren 
hebben de broeders nodig om structuur te 
geven aan het project en de broeders hebben de 
jongeren nodig om er inhoud aan te geven. Een 
project dat vanaf de aanvang start op basis van 
een vruchtbare samenwerking tussen religieuzen 
en leken.

Dikwijls hoort men bij het woord income-
generating activity alleen maar de connotaties 
financies en business. Hier blijft de doelstelling 
overeind om de andere activiteiten van de 
congregatie in de Filipijnen financieel te 
ondersteunen, maar dit wordt omkaderd, of 
beter, gedragen door een diepere doelstelling: 
het ontwikkelen van een derde apostolaatspijler 
van de congregatie in de Filipijnen, en dat 
op het moment dat problemen tot een zekere 
verlamming dreigden te leiden. Maar deze 
problemen werden omgevormd tot uitdagingen, 
en vandaag start men reeds met een eerste reeks 
technische opleidingen, om hopelijk in juni 2023 



effectief te starten met de normale tweejarige 
opleidingen en zo aan jonge mensen echt kansen 
tot verdere ontwikkeling te geven.

Op woensdag 12 oktober 2022 werd een officiële 
start gegeven aan dit nieuwe project ter 
gelegenheid van het bezoek van de generale 
overste aan de regio van de Filipijnen. Een 
universiteit in Manilla zal helpen om de 
bibliotheek aan te vullen, anderen zullen helpen 
om de computerklas in te richten. Vanaf de 
start kan dit initiatief rekenen op een ruime 
solidariteit, dankzij de contacten die deze 
jongeren hebben uitgebouwd, zowel binnen 
de Kerk als binnen de maatschappij. In de 
namiddag hielden ze samen met de broeders een 
recollectie rond het charisma van de congregatie 
en de wijze waarop dit gestalte dient te krijgen 
binnen onze missie als congregatie. Het was alsof 
we de broeders van de regio zagen opleven, met 
nieuwe moed naar de toekomst kijkend, samen 
met hun aangesloten leden, hun medewerkers en 



nu ook deze jongeren, wiens enthousiasme echt 
aanstekelijk is. Vader Triest zal zich verheugd 
hebben om te zien dat een nieuw apostolaat 
onder zijn naam en gegrond in het charisma dat 
hij met ons deelde, het levenslicht mocht zien. Of 
zoals Dr. Joseph Carl het uitdrukte: ‘Dit is onze 
baby waar we heel veel zorg voor zullen dragen.’ 
Dit wordt dan een gedeelde zorg samen met de 
congregatie. ¶

Br. René Stockman



  VIETNAM

Vietnam na 20 jaar

Er zijn ervaringen die men niet gauw 
vergeet. Dat geldt zeker voor ons 
eerste bezoek aan Vietnam toen we als 

afscheidsgeschenk een aantal kandidaten aan 
de deur kregen die zich kwamen aanmelden 
om broeder te worden. Ze waren voorbereid 
door de zusters dominicanessen, die ons vanaf 
het begin heel nabij waren en ons begeleidden 
in onze eerste stappen in dit voor ons nieuwe 
land. Dat is ondertussen 20 jaar geleden. Een 
jaar later besloten we officieel te starten met een 
vormingshuis in Ho Chi Minhstad, voorlopig 
in een gehuurd appartement en officieel 
aangegeven als een studententehuis. Het moest 
toen nog allemaal in het geheim gebeuren.

Wanneer we vandaag opnieuw twee broeders 
mochten ontvangen in de congregatie die hun 
engagement voor het leven uitspraken, en dit in 
een bomvolle parochiekerk waar de plaatselijke 
gelovigen deelden in onze vreugde, konden we 
20 jaar geleden amper geloven noch hopen dat 
dit mogelijk zou zijn.

De gemeenschap in Vietnam telt vandaag 
15 broeders en een aantal in opleiding, en is 
aanwezig in Ho Chi Minhstad en in Bao Loc. 
Het is in dit laatste stadje ten noorden van 
Ho Chi Minhstad dat de professie van onze 
twee broeders plaatshad, en verschillende 



parochianen kwamen ons na de plechtigheid 
melden dat ze zoiets moois nog nooit hadden 
meegemaakt. Het was dan ook een tot in de 
puntjes verzorgde liturgie, voorgegaan door de 
emeritus-bisschop, die ons uitnodigde om in 
zijn bisdom aanwezig te komen. Het was voor 
hem een eer om getuige te zijn van deze eeuwige 
professie. Hij beloofde op het moment dat hij 
ons uitnodigde dat hij weldoeners op onze 
weg zou plaatsen, en zo geschiede. We kregen 
land en konden met de steun van weldoeners, 
waarvan de meesten uit de buurt kwamen, een 
klein rehabilitatiecentrum voor psychiatrische 
patiënten uitbouwen. Vooral de steun van 
de plaatselijke overheid was een ongezien 
geschenk, want zonder hen kunnen we niets 
doen in Vietnam. 



Zo hebben we vandaag twee projecten, helemaal 
in het hart van ons charisma als congregatie. In 
Ho Chi Minhstad, waar we het regionaal huis 
en het vormingshuis hebben, komen dagelijks 
kinderen met autisme voor speciale begeleiding. 
Het is mooi te zien hoe onze jonge broeders in 
verschillende klasjes deze kinderen persoonlijk 
begeleiden, met veel geduld en vooral met veel 
liefde. De meeste van onze broeders volgden 
ondertussen een pedagogische opleiding, 
zodat ze echt op een professionele wijze hun 
apostolaat kunnen verrichten. Het prille begin 
van een paar jaar geleden is nu uitgegroeid tot 
een groep van een 30-tal kinderen die doorheen 
de week naar onze school komen. Als directe 
buren hebben we er de zusters dominicanessen 
die kleuters opvangen, want lager en middelbaar 
onderwijs is nog steeds verboden voor religieuze 
congregaties. Maar ook hier is de plaatselijke 
overheid ons goed gezind en laten zij oogluikend 
toe dat we rustig uitbreiden. Natuurlijk was ook 
hier de covidperiode een moeilijke tijd en kon 
men voor meer dan een jaar geen les geven, maar 



opnieuw waren het de plaatselijke weldoeners 
die zorgden dat de broeders verder konden en 
zelfs over hadden om anderen te helpen. Van 
solidariteit gesproken.

In Bao Loc heeft men een officiële erkenning 
gekregen als rehabilitatiecentrum, wat 
natuurlijk een echte meevaller is, zodat men 
zich zonder problemen maatschappelijk kan 
profileren. Vandaag zijn er een 30-tal patiënten 
waarmee de broeders het dagelijkse leven 
delen. Zowel in Bao Loc als in Ho Chi Minhstad 
wordt alles door de broeders zelf gedaan, wat 
een bijzondere, persoonlijke betrokkenheid 
teweegbrengt. Het doet me denken aan het 
begin van de congregatie, waar de broeders 
als gemeenschap zorgden voor ouderen, voor 
zieken, voor kinderen. Hier wordt opnieuw 
geschiedenis geschreven. Broeder Dominic, 
onze eerste Vietnamese broeder getuigt dat hij 
hier echt de woorden van Vincentius heeft leren 
realiseren: ‘De armen zijn onze meesters die 
we moeten dienen met respect en liefde.’ Dat 
was zijn ideaal wanneer hij 20 jaar geleden als 
eerste bij ons kwam aankloppen, een ideaal 
dat hij nu dagelijks met deze patiënten mag 
waarmaken. Iedere morgen bidt hij met de zieken 
en probeert hen een stukje evangelie voor te 
lezen en te becommentariëren. Hij verwondert 
er zich over hoe ontvankelijk ze ervoor zijn. Het 
heeft wellicht alles te maken met de eenvoud 
die hij zelf uitstraalt en de authentieke wijze 
waarop hij zijn geloof met hen deelt. Het was drie 
jaar geleden dat ik nog in Vietnam op bezoek 
was geweest, en ik kon het tehuis in Bao Loc 



amper herkennen. Van een heel eenvoudig en 
eigenlijk te klein gebouw heeft men nu zowel 
het communiteitsgebouw als het centrum voor 
de zieken verder kunnen uitbouwen, en dat 
allemaal met de hulp van weldoeners. Het is een 
oase van rust, in een omgeving van groen en een 
kleurenpracht van bloemen. De hand van Br. 
Thomas is hier zichtbaar aanwezig. Hij was ook 
diegene die voor de professie de parochiekerk 
had versierd op een wijze die niemand hem kan 
nadoen. Van talent gesproken.

Katholieken in een communistisch land, dat 
maakt Vietnam zo uniek, vooral in het zuiden, 
waar een ware concentratie van katholieken 
aanwezig is die hun geloof zeker niet onder 
stoelen of banken steken, maar er graag 
edelmoedig voor uitkomen. Het aantal kerken 
dat we tegenkomen op de weg van Ho Chi 
Minhstad naar Bao Loc is ontelbaar, en overal 
zien we op de balkons van de huizen de beelden 
van Onze-Lieve-Vrouw van La Vang of van de 
Goddelijke Barmhartigheid. Terwijl in andere 



delen van de wereld, waar het katholieke geloof 
ook ooit bloeide, kerken worden verlaten, 
afgebroken of herbestemd, worden hier nog 
kerken bijgebouwd, en dat allemaal met de steun 
van de plaatselijke katholieke gemeenschap. 
We zijn gelukkig dat we als congregatie met ons 
specifieke charisma een kleine bloem mogen 
zijn in die grote ruiker van bloemen, zoals de 
bisschop tijdens zijn homilie de aanwezigheid 
van de congregatie noemde. Dat we mogen 
blijven groeien en vooral bloeien, en dit met 
Gods zegen! ¶

Br. René Stockman



  DOSSIER: BR. WALDEBERT DEVESTEL

In memoriam Broeder 
Waldebert Devestel  
(1930–2022)

Op de dag dat we als congregatie onze 
stichting herdachten, overleed in Zelzate 
op 28 december 2022 Broeder Waldebert 

Devestel. Hij was generale overste van de 
congregatie voor 4 ambtstermijnen van 1976 tot 
2000. Tijdens deze lange periode heeft hij het 
aanschijn van de congregatie zien veranderen 
en een fundamentele bijdrage geleverd om de 
congregatie en de broeders daarin als een goede 
herder te begeleiden.

Inderdaad, het was een tijd van voortdurende 
veranderingen, ingezet bij het Tweede 
Vaticaans Concilie, waar de oproep klonk om 
het godgewijde leven bij de tijd te brengen en 
tegelijk terug te gaan naar de bronnen, om van 
daaruit het charisma in alle duidelijkheid te 
kunnen beleven. Deze dubbele oproep heeft Br. 
Waldebert duidelijk begrepen, en dit resulteerde 
in de samenstelling van een totaal nieuwe 
leefregel, grotendeels onder zijn leiding en 
begeleiding neergeschreven. Als jonge broeder 
werd ons deze leefregel aangeboden om van 
daaruit gestalte te geven aan onze roeping als 
Broeder van Liefde. Wat we voordien levend 
hadden gezien bij zoveel broeders, vonden 
we nu op een uitdagende en zelfs profetische 



wijze verwoord. Na meer dan 50 jaar blijft 
deze uitdrukking van ons charisma zijn volle 
kracht behouden, omdat het de vrucht is van 
de Heilige Geest die doorheen Br. Waldebert op 
een wondere wijze zijn neerslag vond in onze 
leefregel. Jawel, doorheen de leefregel werd 
voor de eerste maal heel duidelijk wat onze 
Stichter Vader Triest bezielde bij de stichting 
van onze congregatie. Het opende de weg om 
met grote nieuwsgierigheid verder op zoek te 
gaan naar de bronnen, om uiteindelijk de volle 
rijkdom van het charisma dat Vader Triest in 
zich meedroeg en op een unieke wijze van de 
Heilige Geest had mogen ontvangen, te leren 
kennen en het zelfs aan te bieden aan de Kerk 
om ook officieel te worden erkend als uniek, 
buitengewoon, richtinggevend voor alle tijden. 

Officieel portret van Br. Waldebert Devestel



Maar de verwoording van dit charisma zoals het 
opklonk in de nieuwe leefregel was eigentijds, 
dynamisch vooruitkijkend in de tijd, en daardoor 
echt profetisch. Waarlijk, wat we zullen blijven 
prijzen bij het herdenken van het generalaat van 
Br. Waldebert is dit unieke geschenk waarmee 
hij trouw aan onze traditie nieuwe perspectieven 
uittekende en vernieuwde wegen toonde om ook 
vandaag en morgen als Broeder van Liefde met 
groot enthousiasme het charisma van de caritas 
te beleven en in de wereld uit te dragen.

Wat hij op een geïnspireerde wijze neerschreef 
in de leefregel, heeft hij ook gedurende zijn 
lange bestuursmandaat op een enthousiaste 
wijze proberen waar te maken. Hij weigerde 

Wat we zullen blijven prijzen bij 
het herdenken van het generalaat 
van Br. Waldebert is dit unieke 
geschenk waarmee hij, trouw aan 
onze traditie, nieuwe perspectieven 
uittekende en vernieuwde wegen 
toonde om ook vandaag en morgen 
als Broeder van Liefde met groot 
enthousiasme het charisma van de 
caritas te beleven en in de wereld 
uit te dragen.



categoriek zich neer te leggen bij iedere vorm 
van defaitisme en ontmoediging, wat bij velen 
rondom hem wel eens de boventoon durfde 
te nemen. Het uitblijven van roepingen in de 
noordelijke provincies, het gebrek aan trouw 
bij medebroeders, de moeilijkheden die zich 
aanboden bij de start van nieuwe stichtingen: 
neen, ze waren niet in staat om Br. Waldebert 
in zijn leidinggeven te doen wankelen. Hij was 
gevoelig, soms zelfs overgevoelig, maar in geloof 
en met een sterk vertrouwen in de goddelijke 
Voorzienigheid zette hij zijn weg verder: als een 
herder die de weg uitstippelde voor zijn broeders, 
als een herder die samen met zijn broeders de 
weg vervolgde en als een herder die dikwijls 
op zoek ging naar het schaap dat verloren was 
gelopen om het met vreugde terug bij de groep 
te brengen. Op het einde van zijn mandaat 

als generale overste werd hem een beeld van 
de goede herder geschonken en een mozaïek 

Gouden jubileum van Br. Waldebert Devestel, 1998



met Jezus die de storm op het meer kalmeert; 
men vond geen beter geschenk om de 24 jaren 
dienstbaarheid in leiderschap samen te vatten. 
Ja, hij was een goede herder voor zijn schapen 
en hij verstond de kunst om vele stormen die om 
hem heen woedden tot kalmte te brengen om zo 
samen de tocht in de goede richting te kunnen 
vervolgen.

Terugkijkend op zijn rijkgevuld leven herinneren 
we ons zijn eerste jaren in het apostolaat, 
waar hij zich ontpopte als een specialist in het 
onderricht aan kinderen en jongeren met een 
auditieve beperking. 11 jaar, van 1952 tot 1963, 
was hij in ons instituut te Sint-Lambrechts-
Woluwe de bekwame leerkracht articulatie 
in de Franstalige afdeling. Hij leefde in een 
broedergemeenschap waar het apostolaat op 
een gedreven wijze werd beoefend met een 
grote bekommernis voor verdere scholing 
en bijscholing. In die periode vervolledigde 
hij zijn onderwijsopleiding met diploma’s in 
de logopedie, grondig Frans, opvoedkunde, 
muziekopvoeding en spiritualiteit. Voor een korte 
periode was hij overste en directeur van ons 
instituut in Gentbrugge, om daarna inspecteur 
te worden van het buitengewoon onderwijs bij 
de Broeders van Liefde in België. Drie jaar zou 
hij de scholen bezoeken en zijn medebroeders 
aanmoedigen om zich verder te bekwamen, en 
ook leerde hij het belang onderkennen om op 
beleidsniveau zijn stem te laten horen. Tijdens 
het generaal kapittel van 1967 werd hij, amper 
37 jaar oud, verrassend gekozen tot vicaris-
generaal, waardoor hij samen met de eveneens 



nieuw gekozen generale overste Br. Agnel naar 
Rome trok om er als eersten hun intrek te nemen 
in het zopas gebouwde generalaat. 
Tijdens de 9 jaar als vicaris-generaal leerde hij 
de hele congregatie kennen, en tegelijk nam 
hij de tijd om een licentiaat in de pedagogie te 
behalen en zich te specialiseren in de catechese 
bij kinderen met een mentale beperking. Hij 
werd daarmee een specialist die ook in andere 
congregaties deze nieuwe benaderingswijzen 
in de catechese ging onderrichten. Met een 
doctoraat in de pedagogische wetenschappen, 
met een sterk gewaardeerd proefschrift over 
de gespecialiseerde catechese, mocht hij zijn 
universitaire opleiding afronden in 1980. 
Ondertussen was hij in 1976 door het generaal 



kapittel verkozen tot generale overste, een 
functie die hij tot in 2000 zou vervullen.

Na deze lange ambtsperiode, en dat op de leeftijd 
van 70 jaar, was hij bereid om verder dienstbaar 
te zijn, ditmaal als provinciale overste van de 
pas samengestelde Europese provincie en tevens 
de verantwoordelijkheid op te nemen van de 
begeleiding van de jonge broeders die voor studie 
in België aanwezig waren. Wekelijks ging hij ook 
naar ons internationaal noviciaat in Sint-Maria-
Aalter om de novicen in te leiden in de leefregel. 
Van wie beter dan van Br. Waldebert konden ze 
deze lessen ontvangen? Zijn verblijfplaats werd 
ons internationaal vormingshuis te Kruibeke 
waar hij zich op een ludieke wijze graag ‘de 
baron van het kasteel van Kruibeke’ liet noemen. 
Vele jonge broeders behouden blijvend de beste 
herinnering aan hun verblijf in Kruibeke met Br. 
Waldebert als hun geliefde overste.

Bij de sluiting van de communiteit in Kruibeke in 
2016 vertrok Br. Waldebert naar ons rusthuis in 
Beernem, waar hij nog een paar gelukkige jaren 
kende, om ten slotte naar ons rusthuis in Zelzate 
te komen, waar hij omringd door de beste zorgen 
met een dankbaar hart zachtjes afscheid nam 
van het leven.

Het einde van het jaar 2022 werd getekend door 
het heengaan van twee belangrijke figuren 
voor de Kerk en de congregatie: Paus emeritus 
Benedictus en Broeder Waldebert. Beiden sluiten 
een hoofdstuk af zowel binnen de Kerk als 
binnen de congregatie en voor beiden kunnen we 



alleen maar dankbaar zijn voor de totale gave en 
inzet voor het welzijn van respectievelijk de Kerk 
en de congregatie. Beiden mogen nu delen in de 
oneindige liefde van God, en dat voor eeuwig. ¶

Br. René Stockman

Een eerbetoon aan Broeder 
Waldebert Devestel

Het rijke leven van Br. Waldebert Devestel 
kan worden samengevat met de woorden 
van de heilige Ireneüs: ‘De glorie van 

God is de levende mens’. Als Broeder van Liefde 
was hij geïnspireerd door Gods liefde en was 
hij vol leven en vreugde. Hij stond open voor de 
vernieuwende kracht van de Heilige Geest, en 
God werd voor hem geen abstract begrip, maar 
een werkelijkheid die hij met diepe overtuiging 
ervoer. Br. Waldebert ontmoeten, ook als men 
gespannen was, was het ervaren van een frisse 
en onmiskenbare vrede die haar bron had 
in zijn verbondenheid met God. Hij was een 
charismatische en geboren leider die door velen 
geliefd en bewonderd werd. Hij wekte hoop 
wanneer anderen angst zagen, omdat hij gegrond 
was in zijn geloof. Zijn rotsvaste geloof in God 
vervulde zijn hart met liefde die zich uitte in 
echte vreugde. Het was altijd lente in zijn ziel, om 
de woorden van de heilige Jean-Marie Vianney te 



gebruiken, vanwege zijn opgewektheid en manier 
van leven.
De eerste keer dat ik Br. Waldebert ontmoette, 
was toen hij ons les kwam geven over de 
constituties in het internationaal noviciaat in 
Maria-Aalter. Eerst wist ik niet wie hij was, maar 
ik had hem meteen graag. Hij had iets mysterieus 
en vreugdevols. Hij was oprecht, open en als een 
magneet trok hij ons aan om onze roeping lief te 
hebben, want hij straalde schoonheid, goedheid 
en vreugde uit die niet alleen diepgaand was, 
maar ook aanstekelijk. Wat indruk op mij 
maakte, was niet alleen zijn kennis van de 
constituties en de ontwikkelingen daarin, maar 
ook zijn spontaniteit en innerlijke vrijheid 
waarnaar wij allen verlangen. Hij belichaamde 
de woorden van Jezus: ‘Ik ben gekomen opdat ze 
leven mogen bezitten, en wel in overvloed’ (Joh. 



10, 10).
Zijn overlijden op 28 december 2022, de dag van 
onze stichting als congregatie, was niet alleen 
symbolisch doordat ook hij een nieuw leven in de 
hemel begon, maar deed me ook sterk nadenken 
over wat een geschenk hij was voor ons als 
Broeders van Liefde. Dat bracht me ertoe om in 
mijn oude dagboek te graven en te kijken waar ik 
mijn ervaringen en bewondering voor hem had 
opgetekend. Hij was een lichtpunt, een waar licht 
dat schitterde om ons allen te inspireren. Telkens 
als iemand mij vroeg te denken aan een leider of 
een levende heilige, kwam zijn naam moeiteloos 
in mij op. Hij was buitengewoon in het gewone 
en een mysticus die God in alle dingen kon 
zien. Ja, voor hem kon God ‘geëerd en geprezen 
worden, zelfs in een glas trappistenbier!’.
Hij was zeer nederig en gehoorzaam, zodat je 
niet zou weten dat hij de voormalige generale 
overste is geweest. Zelfs het feit dat hij een 
doctoraat had, hebben de meesten van ons 
pas veel later vernomen en niet van hemzelf. 
Zijn geest van nederigheid raakte ons enorm 
toen hij in de klas een ontroerende ervaring als 

Broeder Waldebert ontmoeten, 
ook als men gespannen was, was 
het ervaren van een frisse en 
onmiskenbare vrede die haar bron 
had in zijn verbondenheid met God.



jonge broeder met ons deelde. Hij was door de 
Belgische regering gevraagd om het land in de 
VS te gaan vertegenwoordigen op een belangrijke 
conferentie over buitengewoon onderwijs. 
Alles was door de regering geregeld, van het 
vliegticket, het verblijf in een vijfsterrenhotel 
tot een grote reisonkostenvergoeding, maar 
tot zijn verbazing werd zijn vertrek op het 
laatste moment door de overste geweigerd. 
De overheidsfunctionarissen konden niet 
begrijpen waarom hij niet mocht gaan en 
kwamen de overste overtuigen, maar die bleef 
bij zijn besluit. Br. Waldebert zei: ‘Op menselijk 
niveau kon ik het niet begrijpen, maar ik moest 
gehoorzamen uit geloof.’ Misschien voelde de 
overste zich schuldig om zijn weigering, want 
een paar maanden later stuurde hij Br. Waldebert 
naar Parijs voor een opleiding buitengewoon 

onderwijs. Met het delen van zijn ervaring wilde 
hij ons uitnodigen om de rol van een overste op 

Br. Waldebert Devestel ontvangt het ereteken van ridder in de 
Leopoldsorde, 2000



een bovennatuurlijk niveau te begrijpen. Het 
vereist een diep geloof om onze wil op te geven 
en te luisteren naar Gods stem, bij monde van 
een overste.
Br. Waldebert was niet alleen nederig, maar ook 
eenvoudig en arm van geest. Hij was onthecht, 
of het nu ging om standpunten of materiële 
zaken. Dit wordt geïllustreerd door de manier 
waarop hij met ons omging toen we samen in 
Kruibeke verbleven. Hij was niet zomaar een 
broeder, maar een zorgzame vader die ons op 
ons gemak stelde. Hij was heel gul met het geven 
van zakgeld. Sommigen van ons maakten op de 
een of andere manier misbruik van zijn gulheid 
door te overdrijven in onze behoeften. Maar 
zelfs toen hij onze gehechtheid aan materiële 
goederen kende, kneep hij met opzet een oogje 
dicht. Hij veroordeelde ons niet en verplichtte 
ons niet te leven zoals hij dat deed. Hij wist dat 
het hard was om iemand te dwingen een leven 
van armoede en eenvoud te leiden als hij nog 
niet door Christus de Arme werd geraakt. Als 
een barmhartige vader, die zijn verloren zoon 
liet gaan en naar een ver land liet zwerven in een 
leven van losbandigheid (Lc. 15, 11-32), toonde hij 
ons dat het ware geluk niet ligt in het vergaren 
van dingen of in een roekeloos leven. Dat hij 
zo geduldig was om jonge broeders ruimte en 
vrijheid te geven, was volgens mij zijn pedagogie, 
zoals de heilige Theresia van Liseux, die zou 
zeggen dat we elke bloem op haar eigen manier 
moeten laten bloeien. Hij was zachtaardig en 
toch streng als het nodig was. Hij moedigde ons 
aan om met computers te leren omgaan om geen 
‘analfabeten’ te blijven, maar hij waarschuwde 



ons ook om de media verstandig en voorzichtig 
te gebruiken, want hij zag dat het onze roeping in 
gevaar kon brengen.
Zo was hij ook vrij om te delen wat hij had. 
Tijdens een receptie in Maria-Aalter vroeg ik 
hem uit nieuwsgierigheid waar hij dat speciale 
houten congregatiekruis vandaan had dat hij 
droeg. In plaats van mijn vraag te beantwoorden, 
deed hij het spontaan af en gaf het aan mij en 
benadrukte: ‘Het zal een verbinding zijn tussen 
mijn roeping en de jouwe.’ Ik was verrast en 
stomverbaasd. Zijn bereidheid om iets heel 
persoonlijks op te geven was zeer vernederend 
voor mij en ik kon het niet geloven. Nu hij 
overleden is, koester ik dit kruis als een relikwie 
van hem en denk ik elke ochtend aan hem als 
ik het omdoe. Zulke spontaniteit, eenvoud en 
vrijgevigheid in het delen komen voort uit een 

hart dat God kent. Daarom herinnerde hij ons er 
vaak aan om met verwondering te kijken naar 

Br. Waldebert Devestel met Mgr. Werner Quintens



alle gaven die we van God hebben gekregen, 
zoals ons verstand, onze goede gezondheid, onze 
roeping, onze vrienden en onze familie – dat 
dit alles ons ertoe mag brengen om zelf uit te 
roepen: ‘Ik ben misschien wel een van de meest 
gezegende mensen ter wereld!’
Ja, God was een zeer belangrijke factor in zijn 
leven en hij nam de tijd om devoot te bidden. 
Terwijl hij ons de constituties leerde, herinnerde 
hij ons eraan dat ‘het geheim van het gebed is er 
tijd voor te maken’. Hij was trouw aan zijn woord 
en terwijl de meesten van ons in Kruibeke na het 
avondeten naar de ‘heilige’ televisie keken, sloop 
hij naar de kleine kapel in het kasteel en zat daar 
rustig voor het Heilig Sacrament. Het was zijn 
‘filmzaal’, en ik geloof dat zijn hart daardoor 
meer beschenen werd door Gods licht, en hij de 
dingen van God kon zien en beschouwen. Het 
geheim van zijn heldhaftig deugdzaam leven 
was het resultaat van zijn dagelijks contact met 
God in de stilte en de Eucharistie. Hij was niet 
alleen toegewijd aan de Eucharistie, maar ook 
aan de heilige Jozef. Hij deelde talloze ervaringen 
over hoe de heilige Jozef de congregatie hielp 
door zijn voorspraak. Hij benadrukte dat we 
Sint-Jozef niet alleen moeten zoeken voor onze 
materiële behoeften, maar ook voor zijn leven 
van heiligheid en deugd, vooral zijn zuiverheid 
van hart, nederigheid, geduld en verborgenheid 
door geen roem te zoeken. Hij drukte ons op het 
hart dat het onze opdracht is het koninkrijk van 
God te verkondigen en ons niet te verliezen in het 
bouwen van onze eigen koninkrijkjes.
Br. Waldebert geloofde dat heiligheid wordt 
gerealiseerd in de contemplatie van de goddelijke 



waarheid, die het doel moet zijn van elk 
verlangen en handelen. Als men God liefheeft, 
verlangt men ernaar Hem beter te leren kennen. 
Door deze goddelijke liefde verwierf hij een geest 
van speelsheid als van een kind. Daarom was 
het voor ons geen verrassing om in zijn bureau 
in het Provincialaat in Gent een aantal poppen 
te zien. Terwijl hij ons rondleidde, vertelde hij 
vrijuit dat ze hem troost bieden wanneer hij 
zich gespannen voelt. Zijn opgewekte geest en 
optimisme kwamen ook tot uiting toen hij ons 
het nieuwe Sint-Juliaangebouw toonde. Het oude 
gebouw werd vervangen door een nieuw na een 
brand, zodat Br. Waldebert de voorzienigheid 
van God zag als ‘een geluksvuur omdat het een 
nieuw gebouw had gebracht’. Zijn positieve 
interpretatie van zaken en zijn kalmte sluiten aan 
bij een spreekwoord dat zegt: ‘Engelen vliegen 
omdat ze niet zwaar aan zichzelf tillen.’ Zelfs als 
hij er door wijlen Br. Guido aan werd herinnerd 
om zich aan tafel aan zijn dieet te houden, 
grijnsde hij en pakte nog een stuk vlees om 
vervolgens met humor te antwoorden: ‘De dokter 
heeft gezegd dat ik morgen mag beginnen!’

Wij zullen Br. Waldebert niet alleen herinneren 
als voormalig generaal overste, maar ook als 
iemand die God zijn hele bestaan heeft laten 
kleuren en vormgeven. Hij leefde ten volle een 
leven in zaligheid en nam Jezus in zijn leven op 
als kind van God (Joh. 1, 12). Hij was van nature 
een missionaris in vele dimensies en maakte 
zich met vindingrijkheid, humor en goddelijke 
wijsheid meester van moeilijke situaties. 
Wat wij misschien van zijn buitengewone 



leven kunnen leren is open te staan voor de 
levensveranderende kracht van Gods genade. 
Wij kunnen ook getuigen worden van Gods 
liefde, zelfs in onze seculiere en ongastvrije 
wereld. Nu we vaarwel zeggen tegen Br. 
Waldebert, kan ik me alleen maar voorstellen 
dat zijn medebroeders hem in de hemel hebben 
verwelkomd met een groot feest terwijl ze zijn 
favoriete lied jubelend zingen: ‘Wij zijn één grote 
gelukkige familie van Broeders van Liefde… dat 
zijn wij!’ ¶

Br. Venance Kapita



  NIEUWS UIT HET GENERAAL BESTUUR

Nieuws uit het Generaal 
Bestuur

Ter gelegenheid van de samenkomst van de 
provinciale en regionale oversten met de 
generale raad in Rome in september 2022, werd 
in opvolging van Br. Godfried Bekaert die in 
maart 2022 overleed, Br. Joel Ponsaran gekozen 
als nieuwe generale assistent.
Naast de algemene opdracht als generaal 
raadslid ontvangt hij de delegatie vanuit het 
generaal bestuur om zowel de regio van de 
Filipijnen als de stichting van Papoea-Nieuw-
Guinea te begeleiden.

Tijdens de vergadering werd besloten de 
volgende vademecums en actualiseringen tot 
stand te brengen:
• Over het beheer van kerkelijke goederen
• Over het gebruik van informatie- en 

communicatietechnologie
• Actualisering van het vormingsplan
• Actualisering van het vormingsplan voor 

aangesloten leden.

Periode van voorbereiding op de eeuwige 
professie. Tijdens de vergadering werd besloten 
de periode van voorbereiding op de eeuwige 
professie te verlengen en samenwerking te 
zoeken met andere broedercongregaties om een 



specifiek vormingsplan te ontwikkelen.

De volgende broeders werden toegelaten tot het 
uitspreken van hun eeuwige professie in 2023:
• Br. Gilbert Dusezerane (Rwanda)
• Br. Callixte Ndikumana (Rwanda)
• Br. Matthieu Kudzwe (Zambia)
• Br. Clement Yambani (Zambia)
• Br. Alain Mbusa Bahwere (DR Congo)
• Br. Pierre Kalombo (DR Congo)
• Br. Inigo Gidh (India)
• Br. Rohit Barwa (India)

Aan de volgende broeders met eeuwige geloften 
werd in 2022 dispensatie van hun religieuze 
geloften verleend:
• Br. Anuranjit Kullu (India)
• Br. Saul Okaya (Ethiopië)
• Br. Godefroid Mukena (DR Congo)
• Br. Jean Paul Nshimiyimana (Rwanda)



  NIEUWS UIT DE HUIZEN

DR CONGO

Professie en jubileum 
samen in één plechtigheid

Op 18 augustus 2022 spraken vier broeders 
in de pas opgerichte parochie Sint-Bernard 
in Lubumbashi hun eeuwige professie uit en 
herdachten twee broeders dat ze 25 jaar geleden 
hun eerste professie uitspraken.

Br. Donatien Kabuluapa, Br. Guillaume Mbo, Br. 
Pascal Nsenga en Br. Valentin Ndimuka, allen 
afkomstig uit DR Congo, legden in de handen 
van de generale overste Br. René Stockman hun 
eeuwige geloften af, terwijl Br. Freddy Ndjibu en 
Br. Théodore Nkondo dankbaar terugdachten 
aan 25 jaar religieus leven als Broeder van 

De eeuwig geprofeste broeders



Liefde. Een derde jubilaris, Br. Albert Nkoy, kon 
niet aanwezig zijn omdat hij als missionaris 
werkzaam is in Papoea-Nieuw-Guinea.

Dit gebeuren werd passend omkaderd met een 
zeer verzorgde eucharistieviering voorgegaan 
door de vicaris-generaal van het aartsbisdom 
Lubumbashi en daarna met een uitgebreide 
receptie in de tuin van het scholasticaat. Een 
hoogdag voor de regio ‘Notre-Dame d’Afrique’ 
in DR Congo en een vreugdevol moment voor de 
hele congregatie.

KENIA

Eeuwige professie
In Kakamega nabij Kisumu in Kenia heerste 
op zaterdag 20 augustus 2022 grote vreugde ter 
gelegenheid van de eeuwige professie van Br. 
Gasper Ofisi als Broeder van Liefde.

Jubileum van Br. Freddy en Br. Théodore



Afkomstig van Kakamega werd gekozen om 
in de parochie waar de communiteit van de 
broeders is gevestigd, de professie uit te spreken. 
De broeders bedienen in deze parochie het 
medisch centrum ‘Sint-Lazarus’. Met de massale 
opkomst van familieleden en vrienden uit 
verschillende nabijgelegen parochies werd met 
de professie echt een getuigenis gegeven van de 
aanwezigheid van de Broeders van Liefde in het 
bisdom Kakamega, met een sterke hoop om in de 
toekomst onze aanwezigheid in Kenia te kunnen 
uitbreiden.

FRACARITA INTERNATIONAL

Jaarverslag 2021
Fracarita International is verheugd om haar 
jaarverslag 2021 met u te delen.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de 



activiteiten, getuigenissen en verhalen bij hun 
diensten wereldwijd.

Het verslag – in het Engels – kan op de website 
van Fracarita International geraadpleegd 
worden.

https://www.fracarita-international.org/single-post/annual-report-2021
https://www.fracarita-international.org/single-post/annual-report-2021
https://www.fracarita-international.org/single-post/annual-report-2021


DR CONGO

Eeuwige professies in 
Bukavu
Op 23 december 2022 mochten de broeders Eli, 
Bonaventura en Alain hun eeuwige professie 
uitspreken in Bukavu. 

In de eucharistieviering voorgegaan door de 
Aartsbisschop Mgr. François-Xavier Maroyen, 
en in aanwezigheid van de generale overste, Br. 
René Stockman, engageerden de drie broeders 
zich voor het leven in de congregatie van de 
Broeders van Liefde.

Broeders Eli en Alain afkomstig uit Congo, en 
Broeder Bonaventura uit de Centraal Afrikaanse 
Republiek zijn na hun respectievelijke spirituele 
en professionele opleiding dienstbaar in het 
apostolaat: Broeders Eli en Bonaventura in 



Bangui en Broeder Alain in Goma.

KENIA

Nieuwe novicen in Nairobi
In een eenvoudige maar zeer sfeervolle 
plechtigheid startten op 25 februari 2023 in het 
Internationaal Noviciaat in Nairobi 31 jonge 
mannen hun noviciaat. 

De novicen zijn afkomstig uit Tanzania, Rwanda, 
Burundi, DR Congo, Zuid-Afrika, Zambia, India, 
Vietnam, Indonesië en Sri Lanka.



  AANGESLOTEN LEDEN

IN MEMORIAM 

Mevr. Rosalia Banting 
(Filipijnen)

Als aangesloten lid van de Broeders van Liefde 
op de Filipijnen was mevrouw Rosalia Banting, 
of ‘Leah’ zoals ze liefkozend werd genoemd, in 
vele opzichten een geschenk. Wij waren diep 
bedroefd toen zij op 6 augustus 2022 op 50-jarige 
leeftijd overleed. Hoewel ze een spraakgebrek 
had, was ze zeer actief betrokken bij het 
gebedsleven van de aangesloten leden sinds 
2020. Ze was een dienend leider die begaan 
was met het welzijn van anderen. Naast haar 
aandacht voor de noden van haar gezin, was 
ze ook bevlogen in het helpen van anderen, 
vooral mensen met myasthenia gravis, door 
ervoor te zorgen dat zij toegang hadden tot een 
identificatiekaart. Ze was er ‘s morgens vroeg 
voor hen zodat de patiënten konden worden 
verzorgd of ze sliep zelfs in een stoel om te waken 
bij iemand die een thymectomie had ondergaan. 
Ze hielp ook medicijnen te verstrekken aan 
behoeftige patiënten met andere aandoeningen.

Toen zij in 2019 haar belofte uitsprak als 
aangesloten lid, toonde zij haar inzet om altijd te 
bidden en werd zij daardoor een inspiratiebron 
voor anderen. Haar devotie tot de Goddelijke 
Barmhartigheid en het bidden voor roepingen en 
de zaligverklaring van Vader Triest was iets waar 
ze zich ten zeerste voor inzette. Ze nam ook deel 



aan hulpacties van een plaatselijke stichting en 
hielp onder meer bij het wassen van kleding die 
werd uitgedeeld aan mensen in nood die onder 
de brug vlakbij de parochie van de Broeders van 
Liefde woonden. Samen met de aangesloten 
leden en de Vrienden bracht ze bezoeken aan het 
leprozenhuis. Dit was de concrete invulling van 
haar roeping als aangesloten lid. Het charisma 
van de caritas was verankerd in haar dagelijks 
leven en maakte God, die liefde is, zichtbaarder 
door haar nederig dienstbetoon aan mensen in 
nood. Als een trouwe dochter van Vader Triest 
was zij werkelijk voorbeeldig in het naleven van 
haar doopbeloften en in het zijn van een licht 
voor anderen. Zoals zij de inspiratie vond in 
onze Constituties – ‘Je gebed en je apostolaat 
zijn niet te scheiden’ – zijn wij er zeker van dat 
zij voor ons blijft bidden in de hemel nu zij haar 
Schepper van aangezicht tot aangezicht mag 
aanschouwen. Dat is onze christelijke hoop, 



dat alles goed komt, ook nadat wij deze wereld 
hebben verlaten.

IN MEMORIAM 

Mevr. Rosette Roels  
(België)

Aangesloten lid Mevr. Rosette Roels van de Sint-
Vincentiusregio overleed op 25 augustus 2022 in 
Aalst (België) op de leeftijd van 82 jaar.

IN MEMORIAM 



Mevr. Maribeth Verdida 
Portes (Filipijnen)

Aangesloten lid Mevr. Maribeth Verdida Portes 
overleed op 4 oktober 2022 in Manilla (Filipijnen) 
op de leeftijd van 52 jaar.



  IN MEMORIAM

Broeder Victor Grard  
1930-2022

Broeder Victor Grard, die op 17 juli overleed in 
ons klooster-rusthuis Sint-Jan in Zelzate, was 
een kleurrijk figuur, gekend in quasi de hele 
congregatie. Hij was een man van vele contacten, 
trouw in vriendschap en geïnteresseerd in alles 
wat in de congregatie gebeurde. Vele jaren bracht 
hij door in het onderwijs en ging zowat in alle 
Vlaamse scholen van de Broeders van Liefde les 
geven, en dat zowel in het gewoon onderwijs als 
in het buitengewoon onderwijs. Hij dacht graag 
terug aan zijn periode dat hij in Gentbrugge 
en in Woluwe aan kinderen met een beperking 
les mocht geven. Daar voelde hij zich ten volle 
Broeder van Liefde. In 1971 werd hij gevraagd 
om zijn rijke ervaring in het apostolaat te delen 
met de jeugd als roepingenanimator. Hij verbleef 
daarvoor in onze communiteit van Leopoldsburg, 
van waaruit hij de Vlaamse wegen optrok om er 
in de scholen geanimeerd over het leven van de 
Broeders van Liefde te vertellen. Aan fantasie 
ontbrak het hem nooit. 
In 1990 ging een andere droom voor Br. Victor in 
vervulling. Hij werd gevraagd om mee te helpen 
in de nieuwe stichting in de Filippijnen, waar 
zijn jaargenoot Br. Armand Peers de overste was. 
Hij verloor zijn hart aan de mensen van Baguio 
waar hij verantwoordelijke werd voor het ‘House 
Without Steps’, een tehuis voor mensen met een 
fysieke beperking. Ook als hij reeds lang terug 



in België was bleef hij druk corresponderen met 
vele van zijn oud-leerlingen en bleef hij hen 
steunen zoveel hij maar kon. In 1997 kwam hij 
naar Rome om er te helpen in de administratie, 
en ook hier liet hij sporen na met zijn rake 
gezegden en zijn eigenzinnige vertalingen, die 
later met veel vreugde werden naverteld. 
Na een paar jaar dienstbaarheid in de lagere 
school in Aalter, vroeg hij in 2002 om naar 
Nederland te mogen gaan, waar hij in Eindhoven 
een nieuwe thuis vond. Met Br. Victor aan tafel 
was de animatie gegarandeerd, en opnieuw 
zullen zijn unieke visies en opmerkingen nog 
lang in het geheugen van de broeders aldaar 



aanwezig blijven. 
De laatste jaren ging het minder goed met hem 
en schemerde hij weg in een dementerend 
proces, zodat hij uiteindelijk terug naar België 
kwam om er goede zorgen te ontvangen in ons 
klooster-rusthuis Sint-Jan in Zelzate, waar hij 
overleed.
Broeder Victor heeft zijn roeping als religieuze 
broeder voor honderd procent beleefd en dat 
op een heel unieke wijze. Hij was een man van 
gebed, van gemeenschap en van dienstbaarheid, 
waardoor hij stevig gevestigd was op de drie 
pijlers van het godgewijde leven. Hij hield er 
enerzijds van om alleen te zijn, rustig zijn lectuur 
door te nemen en tijd te nemen voor het gebed. 
Maar anderzijds kon hij niet zonder de anderen 
en verlangde steeds opnieuw om rustig te kunnen 
keuvelen met zijn medebroeders en met iedereen 
die hij op zijn weg ontmoette. Gegarandeerd dat 
hij bij iedere fietstocht die hij dagelijks maakte 
wel iemand nieuw ontmoette met wie hij een 
gesprek aanging, om daarna daarover verslag uit 
te brengen in de broedergemeenschap. Hij hield 
ook een uitgebreide correspondentie bij en de 
brieven die hij schreef waren stukken van lange 
proza waarbij het niet moeilijk was de draad te 
verliezen. 
Broeder Victor, dank u voor de gave van uzelf 
als Broeder van Liefde en de heel eigen kleur die 
u aan uw roeping heeft gegeven. Uw leven was 
een vreugde voor velen en u zult nu zelf de volle 
vreugde mogen genieten bij God die u in zijn 
liefde zal laten delen. 



Broeder Anselme Harimenshi   
1956-2022

Op 4 augustus 2022 overleed geheel 
onverwachts onze medebroeder Anselme in 
Bujumbura. Als 25-jarige begon hij in 1981 zijn 
noviciaatsopleiding in Butare (Rwanda), waarna 
hij op 15 augustus 1984 zijn eerste geloften 
uitsprak. Onmiddellijk werd hij naar Rome 
gezonden om er spiritualiteit te volgen en deze 
studies te voltooien aan de faculteit Notre-Dame 
de la Paix van de Universiteit van Namen. 
Eenmaal terug in zijn land van origine, kon hij 
zijn apostolaat aanvangen in ons psychiatrisch 
centrum in Kamenge. Tegelijk bekwaamde hij 
zich verder in de boekhouding, zodat hij klaar 
was om administratieve ondersteuning te geven 
aan onze apostolaatswerken. Dat zou voortaan 
zijn werkterrein worden.
Als verantwoordelijke voor de administratieve 
diensten groeide hij als het ware mee met 
het psychiatrisch centrum. Om zichzelf wat 
te herbronnen en nieuwe lucht in te ademen 
werd hij in 1989 naar Rwanda gezonden, waar 
hij mocht meewerken in ons centrum voor 
mensen met een beperking in Gatagara. Het 
werd voor hem een boeiende ervaring. Terug 
in Bujumbura kon hij zijn vroegere apostolaat 
opnieuw opnemen. Toen men in Butare begon 
met de secundaire school, werd hij gevraagd 
om ook daar een handje toe te steken. Maar zijn 
heimat zou Bujumbura blijven, en tot op de dag 
van zijn overlijden was hij verbonden met het 
psychiatrisch centrum.



Broeder Anselme hield er een wat eigenzinnige 
levenswijze op na, maar vond steeds zijn ware 
thuis in de communiteit met zijn medebroeders. 
Daar kon hij zorgen voor gezelligheid met zijn 
rake opmerkingen en zijn gezapige vertellingen.
Als secretaris van de vereniging van de hogere 
oversten van Burundi leerde hij veel andere 
religieuzen kennen, en werd hij door hen 
aangezocht om mee te helpen in het realiseren 
van hun projecten. Hij keek met veel genoegen 
op deze periode terug.
De laatste jaren kende hij wel enige 
gezondheidsproblemen, maar niemand had 
gedacht dat hij zo onverwachts zou overlijden. 
De avond voordien had hij nog geanimeerd 
deelgenomen aan een communautaire 
vergadering, maar een zwaar hartinfarct 
gedurende de nacht werd hem fataal.



We zijn dankbaar voor het leven van Br. 
Anselme en voor zijn gegevenheid als religieus 
in de congregatie. Hij sluit een generatie van 
Burundese medebroeders af, want zonder dat 
hij het zelf besefte, was hij de oudste geworden 
van de regio, nadat we afscheid hadden moeten 
nemen van Br. Augustin. Samen zullen ze nu 
bij de Heer voor ons allen ten beste spreken en 
vooral bidden opdat de Sint-Carolus Lwangaregio 
van Burundi tot grotere bloei mag komen, en dat 
in dienstbaarheid van de caritas. Caritas Christi 
urget nos!

Broeder Jozef Hontelé 
(Timon)  
1930-2022

Met het heengaan van Br. Timon verliezen 
we een bewogen missionaris die in 1973 vol 
enthousiasme naar Japan vertrok om er de 
intussen overleden Br. Adriaan Daems te 
vervangen. Neen, de stichting van de jonge 
missie in Tottori verliep niet van een leien 
dakje, wel integendeel. Maar uiteindelijk zou 
het drietal, Br. Bavo, Br. Ludo en Br. Timon, de 
dragende pijlers worden en blijven van Matsu 
no Seibo, het nieuw opgerichte instituut voor 
kinderen met een zware mentale handicap. Er 
werd in Japan iets nieuws geboren vanuit de 
Broeders van Liefde. 
Br. Timon had er reeds een lange lijst van 
opdrachten opzitten toen hij naar Japan 



vertrok. Als jong geprofeste broeder behaalde 
hij het diploma van onderwijzer. Na zijn 
legerdienst werd hij naar het Sint-Jozefinstituut 
in Zwijnaarde gezonden om er de kleinsten 
te onderwijzen. Ondertussen zou hij ook het 
bekwaamheidsbewijs behalen voor de opvoeding 
van kinderen met een beperking. Hij gaf zich 
met hart en ziel aan deze mooie opdracht en 
in de vorming van deze kinderen kon hij het 
charisma van de congregatie ten volle beleven. 
In 1962 ging het richting Woluwe, waar hij 
les gaf in de vakschool bij de blinden en er 
na enige jaren directeur werd van de lagere 
school. Het werd zijn eerste beleidsopdracht, 



en met deze ervaring was hij gereed om grotere 
opdrachten te vervullen. Het werd het Sint-Jan 
Berchmansinstituut in Gent, waar hij zowel 
directeur als juvenistenmeester werd. Het werd 
een volledig nieuwe ervaring. Het jaar nadien 
kreeg hij dezelfde opdracht in Sint-Michiels 
(Brugge). Toen in 1968 Br. Vianney naar Rwanda 
vertrok om daar het nieuwe psychiatrisch 
centrum Caraes op te richten, werd Br. Timon 
directeur van de verplegersschool Guislain in 
Gent, en tevens overste en scholastiekenmeester. 
Drie jaar zou hij met veel enthousiasme en 
optimisme hem eigen deze zware opdrachten 
vervullen, tot een ministerieel besluit eiste dat de 
directeur van een school voor verpleegkunde een 
verpleegkundige achtergrond diende te hebben. 
Br. Vianney was ondertussen teruggekeerd uit 
Rwanda en nam zijn vroegere opdracht weer op, 
terwijl Br. Timon naar het Sint-Juliaaninstituut 
verhuisde, waar hij directeur en overste werd. 
Met een kleine stop in Bonneville, mocht hij zich 
in 1973 voorbereiden om naar Japan af te reizen. 
Hij moest daarvoor zelfs de kaderschool voor 
monitoren volgen, en zo ontmoetten we hem 
tijdens het vakantiekamp in Sint-Martens-Latem. 
We waren allen onder de indruk van de inzet en 
toewijding van deze steeds opgewekte broeder, 
wiens lach meer dan aanstekelijk was. Het werd 
een totaal nieuwe bladzijde in zijn leven. Met 
veel moed en overgave ging hij zich buigen over 
de Japanse taal, wat op zijn leeftijd geen sinecure 
was, maar na anderhalf jaar leek hij klaar om 
de verantwoordelijke te worden van één van de 
paviljoenen van het instituut en tevens overste 
van de communiteit. Hij was blij om een aantal 



Japanse kandidaten te kunnen begroeten en hen 
te begeleiden in hun roeping. In 1989 moest hij 
volgens de Japanse wetgeving op pensioen, en 
nu brak de tijd aan van ‘ora et labora’. Hij werd 
de zorgzame overste van het huis, die ervoor 
zorgde dat de huiselijkheid er regeerde. Hij stelde 
zich verder als vrijwilliger ten dienste van het 
instituut en deed iedere dag drie uur aanbidding 
in de kleine huiskapel. Vooral dat laatste was 
bijzonder en gaf een steeds grotere diepgang 
aan zijn leven. Bij de herstructurering van de 
congregatie in 2000 werd hij voor één periode 
regionale overste, en bij iedere vergadering 
mochten we genieten van zijn kleurrijke 
commentaren en verhalen. Bij Br. Timon gingen 
ernst en vreugde gewoon in mekaar over en dat 
maakte hem zo uniek en tegelijk authentiek.
Hij zou in Japan blijven en besloot de laatste 
jaren niet meer terug te keren naar België. Zijn 
dichtste familieleden waren overleden, en hij 
vond het zo belangrijk de kleine communiteit in 
Tottori en vooral Br. Makita tot steun te zijn. 
Iedereen die ooit Br. Timon mocht ontmoeten, 
zal een blijvende positieve herinnering met 
zich meedragen. Maar voor ons, die dezelfde 
roeping als hem mochten delen, zal hij een 
waar voorbeeld blijven waaraan we ons mogen 
spiegelen. En we weten zeker dat hij nu God 
van aangezicht tot aangezicht zal mogen 
aanschouwen en zijn dagelijkse aanbidding in 
eeuwigheid voortzetten en tot volmaaktheid 
brengen.



Broeder Lucien Massenhove  
1943-2022

Wanneer Broeder Lucien in de buurt was, 
hoorden we steevast zijn gekende lach en dito 
stopwoorden. Hij was dan ook een man die 
hield van gezelligheid en graag zijn zegje deed 
wanneer hij daartoe de gelegenheid had. We 
zullen voortaan deze aanstekelijke lach moeten 
missen.
Afkomstig uit Westkerke trad hij als jongeman 
in bij de Broeders van Liefde en sprak op 19 
juli 1963 zijn eerste geloften uit. Hij was niet de 
man van studies, maar van praktisch werk. En 
zo kon hij na zijn militaire dienst aan de slag 
als kok. Dat bracht hem van 1966 tot 1973 naar 
Brakel, waar hij zich verder bekwaamde en 
uitgroeide tot een gewaardeerde kok. Daarnaast 
was hij handvaardig en als een selfmade man 
beheerste hij weldra vele technieken die hem 
later enorm dienstbaar zouden zijn, vooral in de 
apostolaatswerken waar hij zou terechtkomen. 
Van 1973 tot 1976 werd hij de broeder-kok van het 
provincialaat in Gent, tot een droom die hij reeds 
lang in zich droeg, werkelijkheid werd: hij mocht 
vertrekken als missionaris naar Zuid-Afrika en 
voor drie jaar werd hij lesgever in de afdeling 
houtbewerking van de school in Pietersburg. 
Weldra werd hij er ook de verantwoordelijke 
voor de technische dienst, en iedere hoek van de 
school werd voor hem bekend gebied. Iedereen 
was er verrast hoe hij met weinig middelen 
steeds een oplossing vond bij technische 
defecten. Hij communiceerde in een combinatie 



van Nederlands, Engels en Afrikaans, wat soms 
tot plezierige anekdotes leidde. In 1979 verhuisde 
hij naar Rwanda, en werd in de Groupe scolaire 
in Butare de verantwoordelijke van de keuken 
en medewerker van Br. Junius in de technische 
dienst. 
Daarna kwam een tijd dat hij terugkeerde 
naar België om dienstbaar te zijn in Casteau 
en in Gent, waar hij medewerker werd op 
de missieprocuur en waar zijn technische 
vaardigheden heel goed tot hun recht kwamen. 
Hoeveel containers hij heel zorgvuldig heeft 
gevuld, zal Rudy Vaernewyck ons zeker nog 
kunnen zeggen. Daarnaast zorgde hij voor de 



keuken in het weekend, en de broeders van 
het provincialaat zullen zich alvast nog de 
kip herinneren die hij op een bijzondere wijze 
kon klaarmaken. In 1990 mocht hij opnieuw 
vertrekken naar Zuid-Afrika, waar hij meer dan 
15 jaar de technische dienst behartigde van het 
Sint-Conradcollege in Klerksdorp. Opnieuw 
oogstte hij bewondering bij de medebroeders, 
leerkrachten en studenten voor de wijze 
waarop hij bij ieder technisch probleem, op zijn 
heel eigen wijze, een oplossing vond. Alleen 
elektrische installaties waren niet aan hem 
besteed. Voor een paar jaar mocht hij deze 
opdracht voortzetten in zijn gekende Paxcollege 
in Pietersburg, nu Polokwane genaamd. 
Omwille van gezondheidsredenen moest hij 
terugkeren naar België, en vanuit Gentbrugge 
bleef hij de dienstbare medebroeder, steeds 
gereed om iemand te vervoeren, en dit op gelijk 
welk uur van de dag of van de nacht.
Broeder Lucien was een eenvoudige 
medebroeder, trouw aan zijn engagement, die 
gewoekerd heeft met de natuurlijke talenten 
die hij heeft meegekregen en zo echt dienstbaar 
was voor zijn gemeenschap. Hij hield van zijn 
communiteit en was steeds aanwezig en graag 
actief betrokken bij alles wat er gebeurde. Zijn 
verhalen met de gekende overdrijvingen waren 
soms legendarisch, zeker als hij fantaseerde 
over zijn reizen die hij als vrachtwagenchauffeur 
nog had afgelegd. Ze moesten zeker met een 
grote korrel zout worden genomen. Maar dat 
alles maakte hem zo speciaal, uniek en vooral 
sympathiek bij velen. 
Broeder Lucien, voor de gave van uzelf in 



de dienst van de Heer en in de dienst van de 
medemens kunnen we alleen maar dankbaar 
zijn en ook dankbaar voor uw vriendschap, die 
onvoorwaardelijk was. U moogt nu ten volle 
intreden in die goddelijke vriendschap, waarvan 
u hier op aarde reeds een voorsmaak mocht 
ervaren, om deze ook met anderen overvloedig te 
delen.

Broeder Engelbert Engelen   
1929-2022

‘Bertje’, zo werd onze Broeder Engelbert door zijn 
medebroeders genoemd.
Hij was dan ook een broeder die door eenieder 
die hem kende, die hem ontmoette, werd 
gewaardeerd en bemind. Ja, een echte Broeder 
van Liefde. Afkomstig uit Tessenderlo kon hij, 
na de klassieke kloosteropleiding, zijn eerste 
geloften uitspreken op 2 februari 1947, waarna hij 
zich verder bekwaamde als verpleegkundige. Na 
een tiental jaren in het Guislaininstituut als een 
toegewijde broeder-verpleger bij de mensen met 
een diepe mentale handicap, verhuisde hij in 
1962 naar Hollogne-aux-Pierres, om er de verhuis 
mee voor te bereiden naar het nieuwe instituut 
dat in Bonneville werd gebouwd. Hij zou er tot in 
1992 blijven, een kleine onderbreking in 1971 niet 
te na gesproken, waarbij hij voor een jaar terug in 
het Guislaininstituut verbleef. In Bonneville was 
Br. Engelbert de zorgende engel voor de kinderen 
met een zware mentale handicap en tevens hoofd 
van de medische dienst. Dit betekende dag en 



nacht beschikbaarheid en, met een geëigende 
routine, voor deze kinderen alles doen en alles 
betekenen. Dit was zijn leven voor dertig jaar, 
en nooit was er een dag dat hij zich met minder 
toewijding aan zijn opdracht overgaf. Vanaf 1978 
werd hij ook nog overste van de communiteit, 
en mochten ook de medebroeders van zijn 
liefdevolle zorg en bekommernis genieten.
Toen Br. Engelbert in 1992 werd gevraagd 
om naar Dave te komen om daar overste en 
verantwoordelijke voor de verpleging te worden, 
was er terecht protest te horen in Bonneville, 
vooral van de ouders van deze kinderen die 
in hem een vader en een moeder vonden 
voor hun kinderen die ze aan het instituut 
hadden toevertrouwd. Maar voor Br. Engelbert 



was gehoorzaamheid geen ijdel woord, en 
eenmaal in Dave ontpopte hij zich ook daar 
als een zachtmoedige overste, een dienstbare 
directeur en iemand waarbij iedereen altijd 
terecht kon. Steeds was er het luisterend oor, de 
aanmoedigende glimlach, het gepaste woord 
om iemand terug op de goede weg te zetten. 
Hoeveel Afrikaanse medebroeders, die naar Dave 
kwamen om er een stage in de verpleegkunde te 
doorlopen, getuigden van zijn grote gastvrijheid 
en bezorgdheid opdat ze toch alles naar hun 
wens zouden hebben.
De laatste jaren mocht hij terug naar zijn 
geboortedorp en was hij blij dicht bij zijn familie 
te zijn. Hij aanvaardde het lijden dat hem ten 
deel viel en mocht dan ook afscheid nemen van 
het leven, zoals hij steeds had geleefd: met grote 
dankbaarheid.
Deze dankbaarheid zijn wij als medebroeders 
op een heel bijzondere wijze aan Br. Engelbert 
verschuldigd. Was zijn familienaam ‘Engelen’ en 
zijn broedersnaam ‘Engelbert’, we mochten in 
hem echt een engel aanschouwen: een engel in 
de gemeenschap, een engel voor de velen die hij 
met liefdevolle handen heeft verzorgd, een engel 
voor hen die hij leiding mocht geven, een engel 
voor eenieder die met hem een stuk levensweg 
mocht afleggen.
Br. Engelbert heeft door zijn dagelijks 
trouw vervullen van zijn opdrachten en zijn 
consequente levenswijze een schitterende 
mozaïek gemaakt van wat het leven van een 
Broeder van Liefde kan inhouden. Er was de 
kleur van zijn innige relatie met de Heer, er was 
de kleur van zijn broederlijke verbondenheid 



met zijn medebroeders, er was de kleur van zijn 
grenzeloze liefde voor de kleinsten, de minsten. 
Hij was een ware engel die de caritas tastbaar op 
deze wereld heeft gebracht. We hebben nu een 
engel in de hemel tot wie we ons mogen wenden 
om ons verder op weg te helpen om, zoals 
hij, echte engelen van de caritas te worden en 
steeds meer te worden. Zalig zij die Br. Engelbert 
hebben mogen kennen en van zijn liefde smaken.

Broeder Bartolomeus 
Gulan Murtono   
1977-2022

Voor de broeders in Indonesië zal 19 oktober 2022 
in hun hart gegrift blijven als de dag waarop onze 
geliefde Br. Bartolomeus Gulan Murtono op de 
jonge leeftijd van 45 jaar is overleden. Voordat hij 
werd bevorderd tot heerlijkheid en zich bij zijn 
hemelse Vader voegde, begon het aardse leven 
van Br. Bartholomeus in Wonogiri in Midden-Java 
in Indonesië, waar hij op 24 augustus 1977 werd 
geboren. Hij moet zeer christelijke ouders hebben 
gehad, want ongeveer vier maanden later werd 
hij op 18 december 1977 in Timang gedoopt. Hij 
werd als derde geboren in een groot gezin van 
zes kinderen. Het is in dit gezin dat hij de geest 
van samenleven en delen moet hebben geleerd, 
zodat hij, toen hij jaren later toetrad tot het 
religieuze leven, zich gemakkelijk kon aanpassen 
en de waarden van liefde en broederschap in de 
gemeenschap kon uitdragen.



Na zijn middelbare schoolopleiding aan de 
Kanisius Wonogiri High School in 1996, werkte 
hij van 1996 tot 1998 als koster in de parochie 
van de H. Albertus Magnus in Jetis, Yogyakarta. 
In 1999 werd hij zich bewust van zijn religieuze 
roeping en sloot hij zich in Wonosobo aan als 
aspirant bij de Broeders van Liefde. Hij begon 
zijn postulaat op 4 juli 1999 in de communiteit 
van Sint-Paulus in Nandan, Yogyakarta. Hij 
stond zeer open voor zijn roeping en ging naar 
Maria-Aalter in België voor zijn noviciaat van 
25 augustus 2001 tot 26 augustus 2002. Na het 
canonieke jaar ging hij verder met het tweede 
jaar van het noviciaat in Kruibeke in België. 
Br. Bartolomeus deed onmiddellijk zijn eerste 
professie op 15 augustus 2003 en legde zijn 
eeuwige geloften af in 2009 in Purworejo, 



Indonesië. Sinds het afleggen van zijn geloften 
is Br. Bartolomeus God en zijn roeping trouw 
gebleven tot zijn laatste adem.
Na zijn eerste professie werd hij naar België 
gezonden om tussen 2003 en 2006 verpleegkunde 
te studeren aan het International Institute 
Canon Triest, waar hij ook de kans kreeg om 
naar Roemenië te gaan en zijn practicum te 
doen. Daarna was hij dienstbaar als medewerker 
in ons psychiatrisch centrum Sahabat Kita in 
Purworejo, Indonesië. Hij hielp ook mensen met 
psychische stoornissen in het Renceng Mose 
rehabilitatiecentrum in Ruteng, Manggarai, 
Flores. In 2018 werd hij uitgezonden naar 
Sri Lanka met dezelfde taak om mensen met 
psychische stoornissen bij te staan. Begin 2020 
keerde hij terug naar Indonesië en kreeg een 
nieuwe opdracht als regionaal econoom en 
schooldirecteur in het buitengewoon onderwijs 
in Boro in Purworejo. In de laatste maanden voor 
zijn overlijden ging zijn gezondheid achteruit 
en werd hij opgenomen in het Panti Rapih-
ziekenhuis in Yogyakarta, waar hij op 19 oktober 
overleed.
Br. Edcel Lacierda, met wie hij in België 
samenleefde en later een zendingsreis naar 
Roemenië maakte, herinnert zich hem als 
iemand die nederig was en toegewijd aan het 
gebed. Hij had een bijzondere devotie tot de 
heilige Theresia van Lisieux, wat zijn eenvoud 
en het met veel liefde doen van kleine dingen 
verklaart. Hij wilde geen aandacht trekken en 
was zachtmoedig, vredelievend en behandelde 
iedereen met respect. Hoewel hij in het 
canonieke jaar als een introvert iemand werd 



gezien, is hij opener en gemoedelijker geworden.
Wat we misschien wel het meest aan hem zullen 
missen is zijn totale godsvertrouwen, zoals 
blijkt uit zijn brief van 12 april 2009 met daarin 
zijn verzoek om eeuwige geloften, waarin hij 
edelmoedig te kennen geeft dat ‘God met mij mag 
doen wat hij wil’. In dezelfde brief citeert hij de 
psalmist als zijn diepste inspiratie – die ook de 
onze mag worden: ‘Ik draag mijn hart niet hoog, 
mijn ogen steken niet van trots; ik ben niet uit op 
grootse daden die mijn krachten te boven gaan’ 
(Psalm 131, 1).
Uiteindelijk moeten we God dankbaar zijn dat 
Hij ons Br. Bartolomeus heeft gegeven. Hij heeft 
een diepe indruk in ons leven nagelaten als een 
ware leerling van Christus en als een van de 
beste zonen van het charisma van Vader Triest. 
Dierbare Br. Bartolomeus, we zullen je steeds 
herinneren om je liefde, zachtmoedigheid en 
nederigheid, en moge God je de beste plaats in de 
hemel schenken waar je nu ook voor ons bidt.

Broeder Emmanuel 
Kadiodehoua Yeo Adama  
1968-2022

Wanneer de dood iemand onverwacht treft, 
en dat op een leeftijd waarbij men nog niet 
stilstaat bij de mogelijkheid te sterven, wordt 
men zeer stil. Dit was het geval toen ons werd 
medegedeeld dat Br. Emmanuel in Abidjan was 
overleden. Zijn gezondheid was de laatste jaren 



niet al te schitterend, maar het laatste nieuws dat 
we ontvingen was eerder hoopgevend. Hij had 
zijn goede plek gevonden in ons vormingshuis in 
Abidjan en had er zelfs de tijd genomen om een 
aantal cursussen te volgen aan CELAF. Maar de 
toekomst is in Gods hand en het is Hij die schikt 
over leven en dood.
Br. Emmanuel was onze eerste broeder afkomstig 
uit Ivoorkust. Als 35-jarige kwam hij in 2003 
aankloppen in Yamoussoukro, waar hij onder 
de indruk was gekomen van het apostolaat bij 
de geesteszieken die de broeders er hadden 
uitgebouwd. Afkomstig uit een familie met 
islamitische achtergrond, had hij reeds eerder 
gedacht om priester te worden, maar uiteindelijk 
voelde hij zich meer aangetrokken tot het 
religieuze leven. Toen hij op 1 juli 2006 zijn eerste 
geloften mocht uitspreken in Yamoussoukro, 
kwam de hele familie samen en leek het wel op 
een interreligieuze samenkomst. Hij was blij 



als nieuw lid van de gemeenschap zijn beste 
krachten te kunnen geven aan de zorg van de 
zieken, en vlug voelde hij de behoefte om zich 
verder te bekwamen in de zorgverlening. Hij 
kwam daartoe naar Kruibeke om er de opleiding 
tot assistent in de verpleegkunde te volgen 
waarmee hij vanaf 2008 opnieuw aan de slag kon 
gaan in Yamoussoukro. 
Toen in 2010 de congregatie het werk bij 
de straatkinderen in Granada in Nicaragua 
overnam, stelde hij zich kandidaat om er als 
missionaris naartoe te trekken. Hij ontpopte 
er zich als een toegewijde opvoeder, heel 
geliefd bij de kinderen en gewaardeerd bij 
zijn medewerkers. Na een kort verblijf in Peru, 
waar hij meewerkte in het opvangtehuis voor 
drugverslaafden, keerde hij in 2017 naar Afrika 
terug om er mee te werken in het medisch 
centrum in Kakamega in Kenia. Door ziekte 
was hij verplicht terug te keren naar Abidjan, 
en eenmaal gerecupereerd kon hij meehelpen 
in het vormingshuis in Abidjan en er ook enige 
cursussen volgen. Het is daar dat hij geheel 
onverwacht het tijdelijke met het eeuwige 
wisselde.
Broeder Emmanuel zal herinnerd worden als 
een blije en opgewekte medebroeder, die graag 
anderen aan het lachen bracht met zijn verhalen 
en rake opmerkingen. Ook al was hij heel wat 
ouder dan zijn confraters in de opleiding, hij wist 
zich aan hen aan te passen zowel wat de leeftijd 
als wat de cultuur betrof. Hij vond het leven met 
broeders uit verschillende culturen een grote 
rijkdom en daarom was hij graag bereid naar 
andere landen te trekken als missionaris. Hij 



had een speciale gevoeligheid voor de armen en 
daarom vond hij zijn ware thuis in het charisma 
van de congregatie. Hij had soms wat moeite om 
voldoende controle te houden op zijn eten en 
drinken, en toen zijn gezondheid het liet afweten 
en hij een streng dieet moest volgen, was dit 
voor hem een waar kruis. Maar hij behield zijn 
levensvreugde en dat hielp hem om zijn lijden 
dat hij in stilte met zich meedroeg, te overstijgen. 
Wellicht heeft men nooit geweten hoe ernstig zijn 
toestand was, zodat hij tot op de avond voor zijn 
overlijden nog gewoon het communiteitsleven 
met zijn medebroeders deelde en slechts zei dat 
hij zich wat vermoeid voelde.
Broeder Emmanuel heeft de weg geopend voor 
andere roepingen tot het religieuze leven in 
onze congregatie en was zelf zeer verheugd met 
de komst van nieuw leven in zijn regio. We zijn 
zeker dat hij nu vanuit de hemel met een speciale 
zorg zal blijven toekijken op de groei onze 
congregatie in Afrika en speciaal in Ivoorkust. Hij 
mag onze voorspreker zijn bij de Vader, bij wie 
hij nu eeuwig in zijn liefde mag toeven.

Broeder Luc Baes  
1942-2022

Afrika en scouts zijn de twee woorden die we 
onmiddellijk uitspreken wanneer we denken 
aan Br. Luc Baes. Zowel het missionaris-zijn 
als zijn inzet voor scouting tekenden zijn leven 
als Broeder van Liefde. Als 18-jarige ving hij 
in 1960 zijn vorming aan in het noviciaat van 



de congregatie in Sint-Maria-Aalter, dat werd 
bezegeld met de eerste professie op 19 september 
1962. Na zijn religieuze opleiding volgde de 
professionele opleiding die leidde tot het 
diploma van onderwijzer in 1964. Hiermee was 
Br. Luc gereed voor het apostolaat, en dit werd 
het eerste studiejaar in Leopoldsburg. Maar 
het was slechts van korte duur, want in hem 
leefde de droom om missionaris te worden, en 
reeds in 1966 zien we hem als jonge broeder in 
Zaza in Rwanda, waar hij onmiddellijk leraar 
wetenschappen wordt, hetgeen hij het volgende 
jaar voortzet in Butare, eveneens in Rwanda, 
waar hij bijna 20 jaar zal verblijven. Butare 
tekende hem en hij tekende Butare, en hier 
was het vooral de scoutsbeweging die van zijn 
talenten kon genieten. Br. Luc vond in scouting 
een ideale omgeving om aan jonge mensen een 
waardengerichte opvoeding mee te geven. In 



1986 keerde hij voor een hernieuwingsperiode 
terug naar België, waar hij een spirituele 
vorming volgde aan het Lumen Vitae-instituut. 
Vol moed vertrok hij opnieuw naar Rwanda, 
ditmaal in Zaza, waar hij tot aan de genocide 
in 1994 zou verblijven, en ook hier werden 
schoolopdrachten verrijkt met begeleiding van 
de scouts. Zoals voor de meeste missionarissen 
waren de gebeurtenissen in 1994 in Rwanda 
zeer frustrerend en pijnlijk, maar Br. Luc was 
bij de eersten die zich kandidaat stelde om 
terug te gaan naar Afrika en er in Bukavu zijn 
missionariswerk voort te zetten. Heel moedig 
ging hij naar de vluchtelingenkampen om daar 
de jeugd te begeleiden. Ik herinner me hem 
nog levendig bij een bezoek aan het kamp nabij 
Bukavu, waar Br. Luc samen met Br. Hubert 
Pattyn voor een helende religieuze aanwezigheid 
zorgde voor de bewoners van het kamp: Br. Luc 
als opvoeder en begeleider en Br. Hubert als 
verpleger van de geesteszieken. Het waren de 
Broeders van Liefde op hun best! Geleidelijk 
integreerde Br. Luc zich achteraf in het normale 
onderwijs in de technische school van Bukavu, 
en ook hier werd hij de gedreven begeleider van 
de scouts. Na een periode terug in Butare, waar 
de broeders ondertussen een nieuwe school 
hadden opgericht, keerde hij in 2007 terug naar 
Bukavu, waar hij een tijdlang de overste was van 
de communiteit en lesgever in de school. Het was 
in 2010 dat Br. Luc definitief terugkeerde naar 
België om er in een eerste periode actief mee 
te werken in het opvangtehuis Les Sauverdias 
in Dave, om het uiteindelijk wat rustiger aan te 
doen in Bierbeek, waar het laatste jaar getekend 



werd door ziekte en handicap, wat hem zeer 
afhankelijk maakte van de hulp van anderen. 
Broeder Luc was een gedreven man, die graag 
uitkwam voor zijn mening die soms verschillend 
was van deze zijn omstaanders en daardoor 
in heel wat geanimeerde discussies verzeild 
geraakte. Maar het was ook zijn wijze om zijn 
interesse te tonen in het werk van anderen 
en het op zijn eigen wijze te appreciëren. Hij 
vond in zijn leven het evenwicht tussen het 
biddend aanwezig zijn in de gemeenschap, de 
zorg voor de gemeenschap en de inzet in zijn 
apostolaat, dat hij nooit beperkte tot wat hem 
strikt was opgelegd. Graag besteedde hij zijn tijd 
en talenten aan de velen die hem omringden. 
Hij was ook de steeds beschikbare, en wanneer 
men hem vroeg om naar Uvira te gaan om 
daar een nieuwe gemeenschap op te richten 
in niet gemakkelijke omstandigheden, was 
hij onmiddellijk bereid. Mensen die hem daar 
ontmoetten, spreken nog van hem, en bij zijn 
overlijden viel het op hoeveel reacties kwamen 
van de plaatsen waar Br. Luc had geleefd en 
gewerkt. Als missionaris heeft hij er sporen 
nagelaten.
Met zijn familie was hij innig verbonden, en 
ook de familie was door hem en doorheen zijn 
broer Guy, die eveneens vele jaren als broeder-
missionaris bij ons aanwezig was, en zijn broer 
Tony, die als verpleger in het Guislaininstituut 
te Gent werkzaam was, de congregatie zeer 
genegen. 
Br. Luc zal door hen worden gemist, ook door zijn 
medebroeders en de vele oud-leerlingen in Congo 
en Rwanda waar hij zoveel goeds heeft verricht. 



We kunnen alleen maar dankbaar zijn om een 
gegeven leven als dit van Br. Luc en we zijn zeker 
dat hij nu in Gods oneindige liefde zijn volle 
bestemming mag vinden.

Broeder Leopold Vlemmix   
1938-2022

Broeder Leopold was voor vele jaren een 
toegewijde lesgever bij kinderen met een 
beperking in Lummen. Hij verbleef er van 1977 
tot 1988, het moment dat hij met een lichamelijke 
beperking moest leren leven. Afkomstig uit 
Overpelt trad hij in bij de Broeders van Liefde 
in 1956 en sprak op 2 februari 1958 zijn eerste 
geloften uit. Na zijn professie bekwaamde hij 
zich verder als onderwijzer en na zijn legerdienst 
mocht hij aan de slag in Sint-Job-in-‘t-Goor, 
waar hij een eerste ervaring opdeed in de 
opvoeding van kinderen met een beperking. 
Na een kort verblijf in Merksem veranderde hij 
even van richting en bekwaamde zich in het 
secretariaatswerk om van 1968 tot 1970 secretaris 
te worden in ons psychiatrisch centrum Sint-
Jan-Baptist in Zelzate. Maar deze opdracht lag 
hem minder, en hij was gelukkig terug te kunnen 
keren naar het onderwijs en voor 6 jaar was hij 
verbonden aan de lagere school in Essen. Toen 
deze door de broeders werd verlaten, trok Br. 
Leopold naar Lummen en was een graag geziene 
lesgever in de beroepsschool. Maar dan sloeg 
ziekte toe en een herseninfarct bezorgde hem een 
blijvende halfzijdige verlamming. Hij probeerde 



nog dienstbaar te blijven, maar uiteindelijk 
ging hij in 1992 naar Sint-Arnold in Beernem om 
van daaruit in 1996 naar ons klooster rusthuis 
Sint-Jan in Zelzate te komen waar hij de nodige 
verzorging en ondersteuning mocht ontvangen. 
Het is daar dat hij na een kortstondige ziekte 
overleed.
Broeder Leopold had een grote bewondering 
voor Don Bosco en voor Phil Bosmans die 
hij verschillende malen kon ontmoeten. Don 
Bosco was zijn levensmodel om als broeder-
onderwijzer door het leven te gaan en hij vond de 
pedagogie van de Salesianen ook voor hem zeer 
inspirerend. Via Phil Bosmans en zijn spreuken 
en geschriften vond hij de moed om zijn lijden te 
aanvaarden en vreugdevol in het leven te staan.
Broeder Leopold hield van de congregatie en 



was trouw aan zijn gegeven woord. Hij beleefde 
zijn religieuze roeping op een eigen wijze 
die zich uitte in dienstbaarheid en innerlijke 
vreugde. Soms kon hij wel eens eigenaardig om 
de hoek komen, en een aantal anekdoten zullen 
zeker over hem worden bewaard. Het was zijn 
spontaniteit en emotioneel reageren dat hem 
daartoe leidde, maar achteraf konden we allen 
lachen met wat was voorgevallen en ook hijzelf 
nam het nooit zwaar op. Bij ieder bezoek had 
Br. Leopold vele vragen en toonde daarmee 
hoe hij verder meeleefde met alles wat er in 
de congregatie gebeurde. Ook met zijn familie 
onderhield hij goede banden. Zij ondersteunden 
hem in het lijden dat hij te dragen had. 
Vroegtijdig het apostolaat moeten loslaten was 
voor hem een grote opgave, maar geleidelijk 
aan kwam hij tot aanvaarding en hij vulde zijn 
dagen met rustige lectuur en gebed en actieve 
aanwezigheid in de gemeenschap waar hij leefde. 
Daarvoor kunnen we hem echt bewonderen, 
want beseffen dat men nooit meer zou genezen 
is voor niemand een gemakkelijke opgave. Het 
bracht bij Br. Leopold de spirituele diepte naar 
boven van waaruit hij leefde. 
Dank u, Broeder Leopold, voor uw vele jaren 
dat u met ons mocht zijn op deze wereld en als 
Broeder van Liefde op uw wijze gestalte geven 
aan ons charisma van de caritas. Moge Gods 
oneindige liefde nu voor eeuwig uw deel zijn.

Broeder Joseph De Ridder    



1933-2022

Er zijn broeders die uitmunten in pure 
dienstbaarheid. Het is alsof ze iedere andere 
ambitie missen en er slechts zijn om anderen 
te dienen. Zo iemand was Broeder Joseph De 
Ridder, van wie we de voorlaatste dag van 
2022 afscheid moesten nemen. Het grootste 
deel van zijn leven in dienstbaarheid aan zijn 
medebroeders heeft hij doorgebracht in ons 
rusthuis in Zelzate, waar hij in maart 1962 werd 
benoemd. Het heette toen nog het ‘Sana’, waar 
broeders met tuberculose werden verzorgd. 
Wanneer we zijn fiche ter hand nemen, dan 
verschijnen voordien onze psychiatrische centra 
Guislain, Dave, Mortsel en Zelzate als plaatsen 
waar hij steeds voor korte tijd als tweede broeder 
meehielp de zieken nabij te zijn. Een broeder 
die steeds in de schaduw bleef, vriendelijke rust 
uitstralend naar iedereen die hij ontmoette en 
zonder één woord teveel te zeggen uitdrukte wat 
moest worden gezegd.
We zien hem nog door de lange gang van het 
Sana wandelen, of moeten we zeggen strompelen 
vanwege zijn lichte fysieke afwijking. Ook zijn 
chef, Br. Aïmard, had dezelfde fysieke afwijking, 
zodat sommigen dachten dat dit de vereiste 
was om benoemd te worden in het Sana… 
Daarom ging het bij Br. Jef allemaal wat traag, 
maar steeds was hij er wanneer iemand zijn 
hulp en ondersteuning nodig had. Hij leefde 
van de routine in de dagelijkse zorg voor zijn 
medebroeders, en hij nam de tijd om biddend bij 
de stervenden te waken. Toen mijn eigen vader 



de laatste dagen van zijn leven in ons rusthuis 
was opgenomen, was het Br. Jef die in de hoek 
van de kamer rustig zijn paternoster aan het 
bidden was. Neen, hij zou de stervenden nooit 
alleen laten. Hoeveel heeft hij er zo niet begeleid 
naar het nieuwe leven, biddend en wakend.
Was hij stil van natuur, en eerder een observator, 
in de gemeenschap kon hij treffend zijn woord 
staan, en op een humoristische wijze alle 
spanningen doen smelten als sneeuw voor de 
zon. Ik denk niet dat ooit iemand Br. Jef kwaad 
heeft gezien, of verveeld voor iets dat hem 
tegenging. Hij aanvaardde iedere dag blij uit de 
hand van de Heer, aan wie hij zijn hele leven had 
gegeven. En daarin is hij trouw gebleven, zonder 
veel uiterlijk vertoon, maar door iedere dag trouw 
in beschouwing en aanbidding bij Hem te toeven. 



Steeds met zijn paternoster in de hand.
Zelf bleef hij niet gespaard van het lijden. Er 
was zijn fysieke beperking die hem het gaan 
bemoeilijkte, en daarna ook de zware diabetes 
die hem teisterde. Maar ook dit bleef hij 
edelmoedig dragen zonder erover te klagen. Hij 
had er een eigen levensfilosofie over opgebouwd. 
Het maakte hem daarentegen nog gevoeliger 
voor het lijden van de anderen, en misschien kan 
dit wel als samenvatting van zijn leven klinken: 
het lijden dat ons overkomt aanvaarden en 
van daaruit diep medelijden ontwikkelen voor 
anderen.
Br. Jef, dank voor uw vele jaren onder ons 
als medebroeder en als ziekendienaar bij uw 
medebroeders. U heeft ten volle beleefd wat 
Vader Triest ons zo duidelijk probeerde aan te 
leren: om in ieder die we dienen Jezus zelf te zien 
en tegelijk Jezus te zijn voor hen. Caritas was de 
dragende kracht in uw hele bestaan en u wist 
waar de bron van de caritas te vinden was: bij 
God zelf die liefde is. Het is in deze liefde dat u 
nu ten volle moogt delen.
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