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nieuws over de zaligverklaring
Dienaar Gods Petrus Jozef Triest

CC  Behandel iedereen zacht en vriendelijk.

Tracht iedereen te dienen en plezier te doen

zoveel je kan.”
P. J. Triest, 1821

NIEUWS UIT DE CAUSA

In oktober 2021 ontvingen we het goede nieuws vanuit
de Congregatie voor de heiligverklaringen dat de posi-
tio zoals deze was ingediend goedgekeurd werd en met
een voorwoord van de algemene relator, Pater Vincenzo
Criscuolo, OFMCap, definitief gedrukt mocht worden.

Het werd een lijvig boekdeel met 526 pagina’s, een
doctoraat waardig. Het bevat acht onderdelen.

De eerste zes bladzijden worden ingenomen door de
inleiding van de algemene relator die hij neerschreef op
13 mei 2021, het feest van de Hemelvaart van Jezus, en
waarin hij zijn bevindingen weergeeft bij het bestude-
ren van de positio, deze goedkeurt en tegelijk een eer-
ste positieve indruk geeft naar de vraag of de Dienaar
Gods Petrus Jozef Triest in aanmerking kan komen om
zalig- en heiligverklaard te worden.

Daarna volgt een kort historisch overzicht van het leven
van de Dienaar Gods en ook het overzicht van de causa
met de verschillende stappen die er werden genomen
tot op vandaag. Tevens wordt het belang en de beteke-
nis van de Dienaar Gods voor de Kerk en de maatschap-
pjj in zijn tijd en ook voor vandaag beschreven. Vooral
dat laatste is belangrijk om aan te duiden dat Vader
Triest ook vandaag mensen zowel in de Kerk als in de
maatschappij blijft inspireren.

Het volgende deel mag als het hart van de positio wor-
den beschouwd, waar wordt ingegaan op de deugden
die door Vader Triest op een buitengewone wijze wer-
den beleefd. Deze beschrijving is het resultaat van al
het opzoekingswerk dat de voorbije jaren is gebeurd
door zovelen die ons daarin hebben bijgestaan. Het
is een moment om allen hiervoor nog eens hartelijk te
danken. Ze hebben meegeholpen om heel wat van wat
tot nu toe onbekend was aan het daglicht te brengen en
de persoon van Vader Triest echt te laten oplichten. Bij
het lezen kunnen we alleen maar dankbaar zijn om zo

iemand als onze Stichter te mogen benoemen en groeit
alleen maar het verlangen dat hij zou zaligverklaard
worden opdat nog meer mensen zouden kunnen put-
ten uit de spirituele schat van zijn leven.

Zo zijn we reeds bij het vierde deel gekomen waar een
overzicht wordt gegeven van de vele getuigenissen
die werden afgenomen en die als het ware het vorige
hoofdstuk een actuele noot meegeven. Want zo zien
mensen van vandaag, religieuzen, priesters, leken Va-
der Triest als een waar voorbeeld voor hun leven.

Het vijfde deel is een overzicht van de belangrijkste
teksten van Vader Triest en waarnaar verwezen werd
in de positio en ook in de biografie die het zesde deel
uitmaakt. Voor de biografie werd een extra deel toege-
voegd om een duidelijk beeld te schetsen van de kerke-
lijke en maatschappelijke situatie waarin Vader Triest
heeft geleefd. Inderdaad zelfs moeilijk voor Italianen
die bijvoorbeeld de Franse Revolutie op een totaal an-
dere wijze hebben meegemaakt of niet hebben meege-
maakt.

In het zevende deel worden de verslagen van zowel de
historische als de theologische commissie opgenomen
en is er ook een verklaring dat er tot nu toe geen open-
bare verering is op de begraafplaats van de Dienaar
Gods. Dit is een voorwaarde die strikt gevolgd wordt
vanuit de Congregatie van de Heiligverklaringen. Het
geheel wordt afgesloten met een kleine iconografie
waarbij een keuze werd gemaakt van afbeeldingen van
Vader Triest en van plaatsen waarmee het verbonden
was.

Het past hier een bijzonder woord van dank uit te spre-
ken aan het adres van onze postulator, Dr. Waldery Hil-
geman, en zijn medewerker Dr. Emanuele Spedicato,
die met grote zorgvuldigheid en gedegen kennis deze
positio hebben afgewerkt.



De historische commissie heeft ondertussen een zeer
positief verslag uitgebracht, en op 25 mei 2023 werd de
positio voorgelegd aan de theologische commissie die
eveneens een oordeel moet uitspreken. Het is aan de
theologische commissie om na te gaan of Vader Triest
de deugden inderdaad op een buitengewone wijze be-
leefde en of zijn geschriften conform zijn met de theo-
logische doctrine. Eenmaal ook deze laatste commis-
sie haar werk heeft volbracht en hopelijk een positief
verslag kan uitbrengen, wordt dit overgemaakt aan de
groep van de kardinalen die een finaal advies moeten
uitbrengen bij de Paus, en wanneer ook dit positief is
en de Paus dit advies aanvaardt, mogen we de Dienaar
Gods met de blijvende titel van ‘Eerbiedwaardig’ be-
noemen en is de weg naar de zaligverklaring volledig
open. Dan wacht ons alleen nog een mirakel, en daar-
voor moeten we bidden! We leggen het vertrouwvol in
Gods handen.

Br. René Stockman
Promotor van de causa

VADER TRIEST ALS PLEITBEZORGER

De beginjaren van de Zusters van Liefde waren zeker
niet gemakkelijk. Met hun komst naar Gent werden ze
quasi onvoorbereid in de zorg voor ongeneeslijke zie-
ken gestort. We leren veel uit een brief die Vader Triest
schreef, eigenlijk een klaagbrief, aan Koning Willem I
der Nederlanden toen deze in 1829 het maximaal aan-
tal zusters die in het “Kloosterke van Liefde” in Gent
mochten tewerkgesteld worden, van zestig naar zes-
tien terugschroefde. Dat kon Vader Triest natuurlijk
niet aanvaarden en hij nam dan ook de pen ter hand om
zich rechtstreeks tot de koning te richten, en blijkbaar
met succes, want begin 1830 mochten er terug tot zes-
tig zusters de zorg voor de ongeneeslijke zieken op zich
nemen.

“Er bestond in Gent en zelfs in geheel het Rijk, geen hospitaal die
de ongeneeslijke zieken opnam, zieken die in andere hospitalen
geweerd worden, omwille van hun ongeneeslijke en stinkende
kwalen. Ik ben als eerste deze stichting begonnen en heb mijn
pastorij in Lovendegem verlaten, om mij zonder enig wereldse
vergelding toe te wijden aan die liefdadige doch moeilijke stich-
ting en dat met mijn eigen middelen, een aantal giften van par-
ticulieren en ook de inkomsten van sommige Zusters van Liefde.”

Het lijkt er even op dat hij wat wierook naar zichzelf
zwaait, maar de bedoeling is dat hij aan de Koning wil
duidelijk maken dat het initiatief echt een privé-initia-
tiefis en dat al vanaf het begin de financiéle ondersteu-
ning van de overheid ontbrak en hij het moest doen met
giften en eigen middelen. Ook in de brief die hij reeds
in 1806 had geschreven aan Keizer Napoleon in het ka-
der van de zusters als hospitaalzusters te laten erken-
nen, geeft hij een beschrijving van de triestige toestand
van deze zieken en het moeilijke werk dat de zusters op

zich hebben genomen.

“Deze slachtoffers van vreselijke ziekten zoals kankers en andere
ongeneeslijke ziekten kregen geen toegang in het Burgerlijk Hos-
pitaal. Daardoor kon men hen in de straten vinden, bedelend
om wat eten en hulp. Maar een verblijf vonden ze niet, omdat ze
overal verstoten werden. Hun wonden konden slechts een steriele
compassie opwekken tot het moment dat de Bisschop van Gent,
Mgr. de Beaumont, mij vroeg om hen ter hulp te komen.”

Hier verwijst hij naar het
moment dat hij samen met
zes Zusters van Liefde on-
der de leiding van Moeder
Placida vanuit Lovendegem
naar Gent kwam om er de
zorg voor deze ongenees-
lijke zieken op te starten.
Hij kreeg wel de abdij van
Terhagen per keizerlijk de-
creet toegewezen, en ook
een som van 3.500 frank
om herstellingswerken uit te voeren, maar daarmee
kon hij niet de kosten dekken die de zorg voor deze

zieken vergden. Het werk overtrof de mogelijkheden
van de zusters die beperkt in aantal waren en quasi dag
en nacht beschikbaar moesten zijn voor de zorg van
deze zieken. Heel vlug werden kandidaten en novicen
ingeschakeld, maar niet allen konden dit werk aan.
Voldoende personeel en voldoende middelen waren de
constante zorg die Vader Triest met zich mee droeg en
hij liet geen gelegenheid voorbijgaan om bij de autori-
teiten aan te kloppen om toch meer middelen te voor-
zien in deze zorg voor hen die totaal waren uitgesloten
van de maatschappij. Geleidelijk breidde het aantal zie-
ken zich uit, en in 1828 waren er reeds 120 zieken. Toen
in september van dat jaar verschillende zusters zelf ziek
werden en er zelfs een novice overleed, was voor hem
de maat vol. Zeker toen er sprake was om in plaats van
meer personeel toe te staan, het aantal zusters zou be-
perkt worden. En zo schreef hij een zeer bewogen brief
aan de Koning. Enige uittreksels die de zorg van Vader
Triest heel duidelijk aantonen.



“Ach Sire, hoe pijnlijk voor mijn gemoed te moeten zien dat bij
gebrek aan genoegzame zusters te mogen aannemen er vele el-
lendigen hulpeloos moeten blijuen en niet naar behoren kunnen
verzorgd worden. Want mijn enig doel en liefste wens is de lij-
dende mensheid bij te staan en te helpen, en ik ben zeker dat Uw
medelijdend hart me dit genoegen niet wil ontnemen.”

“Het aantal zusters terugschroeven, is dat niet spotten met de
zusters die hun leven opofferen om deze zieken te dienen, en ook
met mijn poging om aan deze zieken het noodzakelijke te be-
zorgen?”

Vader Triest blijft beleefd, maar tegelijk zeer duidelijk
in de probleemstelling, en vooral zijn persoonlijke be-
trokkenheid komt heel sterk tot uiting in deze woor-
den.

En hij gaat verder: “Sire, ik ben als radeloos en het kwelt me
enorm niet meer te weten wat ik doen of laten moet. Een der-
gelijke handelswijze valt me nog pijnlijker daar ik ervan over-
tuigd ben dat deze tegenkantingen, die de hospitalen en tehui-
zen die ik met zo veel opofferingen en zware arbeid heb gesticht
en steeds probeer goed te begeleiden en nu met de ondergang
bedreigd worden door het verbod van zusters aan te nemen en
er tewerk te stellen, geheel en gans buiten uw kennisname en
medeweten is gebeurd. Meer zelfs, dat dit ingaat tegen uw va-
derlijke en weldadige inzichten en dat de maatregel zou kunnen
worden geinterpreteerd alsof ik de plichten die op mij rusten heb
verwaarloosd en daardoor het vertrouwen en de weldaden van
uwe Majesteit onwaardig zou zijn.”

Vanuit de vaststelling van de situatie in heel duidelijke
en niet mis te verstane taal bespeelt Vader Triest als een
goede diplomaat en pleitbezorger de gevoelige snaar
door de Koning als het ware te verontschuldigen maar
hem toch op de gevolgen te wijzen van de maatregel die
wellicht buiten het medeweten van de Koning is geno-
men. Het antwoord bleef niet uit en Vader Triest kreeg
het bericht dat hij opnieuw zijn personeelsbestand
mocht uitbreiden tot zestig zusters.

Het vinden van de nodige financiéle middelen was sa-
men met het zoeken van voldoende medewerkers in
de zorg een constante zorg voor Vader Triest. Geheel
ontstemd was hij toen bij de oprichting van het nieu-
we koninkrijk hij de vrijstelling van belasting dreigde
kwijt te spelen dat hij vanaf 1814 had bekomen voor
zijn hospitaal. Met het weinige dat het Weldadigheids-
bureel gaf, namelijk een schamele 75 centimes per dag
per patiént, wat amper voldoende was voor de voeding
van de zieken, was het voor hem echt onmogelijk om
ook nog deze belasting te betalen en daarom schreef
hij in februari 1836 aan de Minister van Financién van
de nieuwe Belgische overheid een duidelijke petitie.
Ook hier probeerde hij een gevoelige noot te bespelen
door op te merken dat het toch niet kon zijn dat Bel-
gi¢ met een katholieke en volksgerichte overheid een
beschamende voorstelling zou geven dat het minder
humaan en minder liefdadig zou zijn dan een protes-
tantse en despotische overheid. Dit probleem was nog
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Vader Triest in audiéntie bij Koning Willem I,
als pleitbezorger voor de begijnen, 1825.

niet opgelost toen hij in juni 1836 overleed, en dezelfde
bekommernis om financieel rond te komen drukte op
de schouders van zijn opvolger Kanunnik Benedict De
Decker.

We lazen ergens het Franse woord ‘adoraction’, een sa-
mentrekking van hetwoord ‘adoration’ et ‘action’ (aan-
bidding en actie), duidend op het belang om een spiri-
tueel leven steeds te laten uitvloeien in het dagelijkse
gebeuren waarin we onze verantwoordelijkheid ten vol-
le moeten opnemen. Dat was zeker het geval bij Vader
Triest, en het is juist vanuit een diep spiritueel leven dat
hij steeds de moed had om verder te doen, zelfs wan-
neer het menselijkerwijze bijna onredelijk was. Maar
“liefde geeft krachten die de natuur niet kan geven”, schreef hij
ergens neer. Het doet ons ook denken aan de storm op
het meer waarbij de apostelen in paniek raken en nadat
de storm is gestild van Hem de opmerking krijgen dat
ze te weinig geloof hebben. “Vrees niet, Ik ben altijd
bij jullie”, was wellicht het antwoord van Jezus dat ook
voor Vader Triest een grote aanmoediging was om on-
danks alles verder te doen! Het werd zijn ‘davantage’
— ‘steeds meer’ van Sint Vincentius. Hij werd dan ook
met reden de Vincentius van Belgié genoemd.

Br. René Stockman

Bronvermelding:

- Deneckere Gita, Het Gentse Sint-Vincentiuszieken-
huis. De Zusters van Liefde J.M. en de ziekenzorg
te Gent, 1805 tot heden. Gent, Zusters van Liefde,
1997, 176 p.

- Geschriften van Vader Triest.



DE DETECTIVE VAN DE HEILIGEN

Voordat de Kerk iemand heilig kan verklaren, is een
grondig en nauwgezet onderzoek vereist. Een werk
Sherlock Holmes waardig.

We gaan op bezoek bij een andere religieuze congre-
gatie, namelijk de Salesianen, om van hen te vernemen
hoe zij staan tegenover een proces voor heiligverkla-
ring.

Professor Lodovica Maria Zanet is een van de meest
vooraanstaande experts op het gebied van de heiligver-
klaringen. Ze werkt sinds 2011 samen met de Postulatie
Generaal van de Salesiaanse Familie. Ze wordt geinter-
viewd door de Salesiaan P. Nallayan Pancras sdb.

Hoe is het initiatief ontstaan om het leven van een
persoon te bestuderen zodat deze heilig verklaard kan
worden?

Wij hebben wel allen de ervaring in ons leven mensen
te hebben ontmoet die van bijzondere waarde zijn en in
wie het Evangelie licht en gestalte krijgt.

Kijk, de Kerk, moeder en lerares, heeft deze zelfde aan-
dacht voor hen die, in elk deel van de wereld, in elke
levensstaat, een waarachtig christelijk leven hebben ge-
leid en van wie de herinnering jaren later nog levend is.

Dankzij de vaststelling van deze wijdverbreide ‘voor-
beeldigheid’ onder een groot deel van Gods volk, ge-
leid door hun herders, voert de Kerk vervolgens een
bijzondere procedure uit: die van de processen voor de
zalig- en heiligverklaring.

Deze procedure wordt op verschillende niveaus uitge-
werkt. In het begin is het vooral, op zeer beschrijvende
wijze, een kwestie van reconstrueren, materiaal terug-
vinden en schrijven over een bestaan, zonder er echter
een oordeel over te vellen.

We kunnen deze processen een beetje vergelijken met
de werking van het hart: twee fases, diastole en systole.
Er is de ‘eerste fase’, de ‘diastole’, waarin men bewijs
verkrijgt over deugden, martelaarschap, de gave van
het leven of een mirakel. Deze eerste fase bestaat uit
het zogenaamde diocesaan onderzoek en vindt plaats waar

de dienaar Gods is gestorven of een belangrijk deel van
zijn of haar leven heeft doorgebracht, en waar dus be-
wijzen, materiaal worden gevonden. De ‘tweede fase’,
de ‘systole’, gebeurt in de Romeinse fase en dient voor de
studie van het bewijs en het aantonen van de deugden,
het martelaarschap enz. aan de hand daarvan.

En als het een religieuze familie is, zoals de Salesianen,
wie denkt er dan aan de heiligen?

Het onderzoek begint altijd in het bisdom: een proces
is in de eerste plaats gehoorzaamheid aan de Kerk, ook
in haar lokale geledingen. Dit weerhoudt een religieuze
familie (of een sociéteit van apostolisch leven, of een
seculier instituut, of een vereniging van christengelovi-
gen, enz.) er echter niet van om belangstelling te tonen
voor een proces, de Kerk te vragen dit te begeleiden,
eraan te werken en het te bevorderen door middel van
initiatieven van pastorale aard, via een ‘Postulatie’.

‘Fase twee’ heeft daarentegen niet de diocesane bis-
schop als referentiepunt, maar de Congregatie voor de
Heilig- en Zaligsprekingsprocessen in Rome. Het is in
deze Romeinse fase dat een zeer uitvoerig en krachtig
document wordt opgesteld, enkele honderden pagi-
na’s lang: de Positio. Een ware ‘duik’ in het leven van
de dienaar Gods and in de context van zijn getuigenis.
Van niveau tot niveau gaat men verder, totdat men ‘aan-
klopt’ bij de Paus, de enige en hoogste rechter in de hei-
ligverklaringen.

Er zijn dus treden te beklimmen.

In het begin wordt iemand die in de hemel is opgeno-
men en de herinnering aan een waarlijk evangelisch
leven heeft achtergelaten, een dienaar Gods genoemd.
Wanneer een positieve bevestiging wordt gegeven voor
zijn of haar deugden, of het martelaarschap, of de gave
van het leven, wordt de dienaar Gods de ‘eerbiedwaar-
dige dienaar Gods’ (maar de martelaar gaat dan on-
middellijk over tot zaligverklaring): ‘eerbiedwaardig’,
ook terminologisch, duidt op een voorwaarde van mo-
gelijkheid, het geeft aan dat de ‘papieren in orde zijn’.
Vervolgens zijn er mirakels nodig, noodzakelijk voor
de martelaar om heilig verklaard te worden en voor de
niet-martelaar zowel voor de zaligverklaring als voor
de heiligverklaring: dus een mirakel voor de zaligver-
klaring en een ander mirakel dat gebeurt na de zalig-
verklaring of althans na de machtiging tot afkondiging
van het betrekkelijke decreet, voor de heiligverklaring.
Er zijn talrijke stappen. Het belangrijkste is dat het om
ware onderscheiding gaat. De duur van het proces is
doorgans lang. Het is een intensief werk.

Maar wanneer kan men er in de christelijke gemeen-
schap over gaan praten, wanneer kan men er openlijk
voor bidden?

Dienaar Gods is een naam, een titel die we erg mooi
vinden omdat het iets prachtigs zegt: God werkelijk



gediend te hebben, kortom, het hart van de evange-
lische volmaaktheid. Juridisch gezien is het ‘slechts’
een teken dat de Kerk een onderzoek instelt naar een
persoon. Voor dienaren Gods en eerbiedwaardigen kan
zeker gebeden worden: ze zouden steeds beter bekend
moeten zijn omdat een proces zou moeten dienen om
God eer te bewijzen en diegenen te helpen die nog op
weg zijn naar het hemelse vaderland. Dit echter in per-
soonlijke vorm, of in groep, maar op een eenvoudige,
spontane manier, hetzij door het toegestane gebed,
hetzij door de noveen, die altijd is toegestaan. De pu-
blieke eredienst — d.w.z. de mis, het Officie (zoals ‘ei-
gen’ aan het Brevier) en andere bijzondere en officiéle
handelingen — wordt verricht voor de zalige op lokaal
niveau (zijn bisdom, religieuze orde, enz.) en voor de
heilige op universeel niveau, in de gehele Kerk.

In het geval van Mamma Margherita, de moeder van
Don Bosco, die in 1856 overleed, hoe verzamelt men
bewijzen van haar leven?

Mamma Margherita is eerbiedwaardig: de hoge kwali-
teit van haar christelijk leven is reeds erkend. Nu is er
de kwestie van mirakels verkregen op haar voorspraak.
In dat geval zou de Postulatie haar werk kunnen her-
vatten om de evaluatie en erkenning te begeleiden. Een
proces leeft voort als het gesteund wordt door een be-
weging van gebed, en tot gebed zou het moeten leiden.

Hulp voor Mamma Margherita? Het gebed aanwakke-
ren en de toewijding aan haar aanmoedigen, in de hele
Salesiaanse wereld, ook in de missies: vastberaden ho-
pen op die ‘sterkere genade’ die als een mirakel kan
worden herkend. Mamma Margherita is zo’n mooie en
actuele figuur: vandaag de dag wordt vooral het gezin
op de proef gesteld en moet het geloof herontdekt wor-
den, maar Mamma Margherita spreekt ook tot godge-
wijde personen of tot hen die zich vanuit een grotere
liefde voor anderen inzetten, omdat zij in het laatste
deel van haar leven kinderen die niet van haarzelf wa-
ren met zoveel zorg heeft opgevoed.

De Paus spreekt over de ‘heilige naast ons’. Wat is de
‘kern’ van ware heiligheid?

Heiligheid naast ons is een zeer treffende uitdrukking.
Het helpt ons ook de ernst van een geloofsreis niet te
verwarren met het zoeken naar buitengewone tekenen,
waaraan men zich vastklampt als de bevestiging die
men nodig heeft, als een aanspraak om altijd te kunnen
‘zien’ en ‘aanraken’ en ‘voelen’. Ware zaken zijn in de
eerste plaats onopvallend.

In het proces — laten wij het eenvoudigste voorbeeld ne-
men, dat van de heldhaftige deugden - kijkt men, nog
vOOr men van een mirakel kan spreken, naar het dagelijks
leven van een dienaar Gods, naar zijn gewoonten, naar
zijn keuzen, en vooral naar zijn nederigheid en de uit-
oefening van de naastenliefde, zelfs in moeilijke situa-
ties (ik zou zelfs willen zeggen: zelfs in situaties waarin

men niet kan doen alsof of improviseren!). Dat is de
weg die de Kerk ons vraagt te gaan, maar het is ook de
weg die de heiligen als eersten bewandelden: uitgaan
van het alledaagse, dat ter harte nemen. Hij is geen
ware heilige die de aandacht op zichzelf wil vestigen
met opvallende handelingen. De ware heilige daarente-
gen ziet zichzelf altijd als nietig en als een zondaar; de
eigenlijke zin van zijn leven is anderen ertoe te brengen
hun blik naar God te richten.

Hoe kan men zien dat een leven in heldhaftige, d.w.z.
zeer hoge mate is geleefd?

Om dit te begrijpen, kan het nuttig zijn een aantal ver-
eisten in overweging te nemen. We kunnen proberen
ze analytisch op te sommen, met echter een vooronder-
stelling: ons leven is niet analytisch, het is synthetisch,
het is een eenheid. De lijst vestigt dus de aandacht op
bepaalde aspecten die in feite met elkaar verweven zijn.
Laten we een voorbeeld nemen. Een deugd is heroisch
(onze naastenliefde, onze gehoorzaamheid, onze ar-
moede...) als zij wordt uitgeoefend: altijd, snel, onver-
wijld, vreugdevol, zelfs in moeilijke situaties. Ook: op
een manier die verder gaat dan hoe een — pas op! — goed
en rechtvaardig persoon onder dezelfde omstandig-
heden zou handelen (gecanoniseerde heiligheid is 10
en lof ten opzichte van 8, niet 6 ten opzichte van 3...).
Maar ook als het wordt uitgeoefend met een bovenna-
tuurlijk doel, uit liefde voor God. Enkele andere voor-
beelden: nederig... zelfs in vernederingen. Gehoor-
zaam... zelfs als ik er geen zin in heb, met een blij hart,
invrede, vertrouwend. Het goede willen... zelfs van een
vijand. Arm... niet alleen afstand doen van overbodige
goederen, maar mezelf openstellen voor oprecht delen,
gemeenschap te vormen. Dit zijn voorbeelden die ons
aanzetten tot nadenken en ons helpen op een andere
manier naar de mens te kijken.

Moet iemand altijd gelukkig zijn geweest om een hei-
lige te zijn?

Vreugde bloeit als vrucht van de Geest. De Kerk zoekt
niet de striktheid van een mens die te streng is voor
zichzelf, te rigide: maar een impuls van goedheid die
van het Evangelie getuigt en uiteindelijk een gave van
God is. Het andere aspect — dat naar mijn mening zo
belangrijk is voor jongeren vandaag — is dat de Kerk,



zelfs bij heiligverklaringen, niet eist dat iemand zijn
hele leven heldhaftig is geweest: in plaats daarvan kijkt
zij naar de laatste periode. Laten we zeggen de laatste 10
jaar ongeveer, wat minder zal zijn in het geval van zeer
jonge heiligen en meer voor oudere heiligen. Wat be-
langrijk is, is de weg die men heeft afgelegd, hoe men
is gegroeid, de crisissen die men heeft doorgemaakt en
het vertrouwen waarmee men ze heeft overwonnen. In
de geschiedenis van de heiligheid is er plaats voor grote
bekeerlingen, voor hen die de Heer laat ontdekten. Er
is zelfs plaats voor hen die tegen Hem wilden strijden
voor ze Hem echt ontmoetten. Het belangrijkste is dat
het leven zich vanaf een bepaald moment met toewij-
ding heeft omgevormd tot een icoon van het Evangelie,
een getuigenis van naastenliefde.

Maar er kunnen momenten van zwakte zijn, zelfs bij
deze mensen die heldhaftig zijn. Zou het aangrijpen
van zelfs maar een kant van zwakte het proces kunnen
stoppen? Welke mogelijke zwaarte kan het proces te-
genhouden?

Eerder hadden we het over de Positio, dit corpus van be-
wijsmateriaal dat aan het Vaticaan wordt geleverd. Het
is geschreven in een strikte volgorde van argumenten
en er is geen gebrek aan een deel dat kan worden gewijd
aan mogelijke fouten van de dienaar Gods. Alles is be-
langrijk en tegenstrijdige elementen moeten altijd wor-
den benadrukt. Het is tussen deze vaak lastige kronkels
dat de ontmoeting met God zich een weg kan banen:
geen enkel leven mag zomaar abstract vereenvoudigd
worden. Zelfs de grote heiligen hebben moeilijkheden
of zwakheden gekend. Het wezenlijke is dat ‘structuren
van zonde’ niet voor altijd wortel schieten en, zoals ge-
zegd, dat we vanaf een bepaald moment kunnen spre-
ken van een overtuigende weg van het goede, van een
blijvende vrucht waaruit het leven voor anderen vloeit.
Immers, als het leven echt ‘omslaat’, is de eerste die het
beseft juist onze naaste!

Bron: Il Bollettino Salesiano

PAUS FRANCISCUS: “HEILIGEN KOMEN
NIET UIT EEN PARALLEL UNIVERSUM”

Wat betekent het om vandaag de dag een katholieke
heilige te zijn? Dit was de vraag die tijdens een confe-
rentie die in Rome plaatsvond werd besproken.

In zijn toespraak tot de conferentie ‘Heiligheid van-
daag’ op 6 oktober 2022 onderstreepte paus Franciscus
dat heiligen niet losstaan van de realiteit van het dage-
lijks leven, maar trouw het evangelie ten volle beleven
binnen de gemeenschappen waarin zij zich bevinden.

“Heiligen komen niet uit een ‘parallel universum’,
maar zijn gelovigen die behoren tot het trouwe volk van
God en stevig gegrond zijn in een dagelijks bestaan dat

bestaat uit familiebanden, studie en werk, sociaal, eco-
nomisch en politiek leven’, zei paus Franciscus in het
Apostolisch Paleis.

“In al deze situaties streven de heiligen er voortdurend
naar, zonder angst of aarzeling, Gods wil te doen.”

Paus Franciscus wees op het voorbeeld van de zalige
Carlo Acutis, die in 2006 als middelbare scholier over-
leed, als “een model van christelijke vreugde voor tie-
ners en jongeren.”

Heiligheid “is niet in de eerste plaats een kwestie van
strijd en afstand,” zei de paus. “Het is allereerst het be-
sef dat we door God geliefd zijn en zijn liefde en barm-
hartigheid in vrijheid ontvangen.”

De paus deelde ook het minder hedendaagse voorbeeld
van Franciscus van Assisi. Hij benadrukte dat het getui-
genis van de gecanoniseer-
de heiligen van de Kerk
tijdloos is en nooit zijn re-
levantie verliest.

“De heiligen zijn kostbare
parels ... ze bieden een fas-
cinerend commentaar op
het Evangelie. Hun levens
zijn als een catechismus
in beelden, een illustratie
van de Blijde Boodschap
die Jezus aan de mensheid
bracht.”

De paus wees erop hoe de universele oproep tot heilig-
heid centraal stond in het Tweede Vaticaans Concilie.

“Ook vandaag is het belangrijk de heiligheid te waar-
deren die aanwezig is in Gods heilig volk: in ouders die
hun kinderen met liefde opvoeden, in mannen en vrou-
wen die hun dagelijks werk met toewijding verrichten,
in mensen die ziekte en gebreken geduldig verdragen,
en in ouderen die blijven glimlachen en hun wijsheid
delen,” zei hij.

“Het getuigenis van een deugdzaam christelijk leven dat
zovele leerlingen van de Heer dagelijks afleggen, is voor
ons allen een aanmoediging om persoonlijk gehoor te
geven aan onze eigen roeping om heiligen te zijn.”



Kardinaal Marcello Semeraro, prefect van het Vaticaan-
se Dicasterie voor de Heiligverklaringen, sprak bij de
opening van de conferentie over “de faam van heilig-
heid in het digitale tijdperk”.

De kardinaal zei dat een solide en wijdverspreide fama
sanctitatis, of reputatie van heiligheid, altijd een funda-
mentele vereiste is geweest voor het openen van een
zalig- en heiligverklaringsproces, maar dat de kwestie
vooral actueel is omdat “het digitale tijdperk nieuwe en
dringende uitdagingen stelt.”

Paus Franciscus behandelde enkele van deze uitdagin-
gen in zijn toespraak tot de deelnemers aan de con-
ferentie. Enerzijds zei hij dat de media ertoe kunnen
bijdragen dat meer mensen zich verdiepen in het chris-
telijk leven van individuele kandidaten voor zalig- of
heiligverklaring.

“Maar bij het gebruik van digitale media, en van sociale
netwerken in het bijzonder, kan er een risico bestaan
van overdrijving of verkeerde voorstelling van zaken,
ingegeven door minder nobele belangen,” voegde hij
eraan toe.

“Daarom is er behoefte aan wijs onderscheidingsver-
mogen van allen die de contouren van de reputatie van
heiligheid onderzoeken.”

Semeraro merkte op dat deze voorwaarde voor het
openen van een proces voor zaligverklaring de laatste
decennia “op de achtergrond is geraakt”. In reactie
daarop heeft het Dicasterie voor de Heiligverklaringen
vorig jaar een brief gestuurd aan alle bisschoppen van
de wereld met het verzoek de consistentie en authenti-
citeit van de reputatie van heiligheid van een kandidaat
voor heiligverklaring te verifiéren.

Toen Semeraro sprak over de ‘heroische deugd’ die ver-
eist is voor heiligverklaring, citeerde hij de heilige John
Henry Newman: “Als je mij vraagt wat iemand moet
doen om volmaakt te zijn, zou ik antwoorden: blijf
niet langer in bed liggen dan tot de gepaste tijd om op
te staan; richt je eerste gedachten op God; breng een
lofwaardig bezoek aan het H. Sacrament; zeg vroom

het Angelus op; eet en
drink ter ere van God;
bid met toewijding de
rozenkrans; wees waak-
zaam om geen zonden te
begaan; onthoud je van
slechte gedachten; bid je
avondgebed op de juiste
manier; onderzoek da-
gelijks je geweten; ga op
tijd naar bed, en je bent al
volmaakt.”

Bron: Courtney Mares, Catholic News Agency

GETUIGENIS

Ik ben in 2014 voor het eerst geopereerd aan nierste-
nen, en in mei 2021 zat ik hier terug met een hevige
pijn in mijn onderkant van mijn blaas waardoor er zelfs
geen urine meer uitkwam. Ik kon zelfs overdag en ‘s
nachts niet slapen. Na de echografie waren de resulta-
ten als volgt: er zaten verschillende stenen in de blaas
die verhinderden dat de urine naar buiten kwam. Ik
werd op 30 mei 2021 in het ziekenhuis opgenomen,
waar katheters werden ingebracht om me te ontlasten
in afwachting van verdere specialistische onderzoeken.
Op 9 juni 2021 begaf de katheter het en toen de dienst-
doende verpleegster verzuimde hem te vervangen,
bloedde ik hevig en werd er met spoed een uroloog bij-
gehaald. Hij plaatste een nieuwe katheter en besloot tot
een spoedoperatie met een voorschrift voor go serums,
4 bloedzakken en 4 katheters van verschillende vorm,
plus andere speciale onderzoeken. Op 12 juni om 15.00
uur werd ik naar de operatiekamer gebracht. Eenmaal
op het operatiebed in aanwezigheid van de anesthesist,
twee verpleegsters en de dokter, vroeg ik hen mij twee
minuten voor de operatie te geven: na een kruisteken
bad ik het gebed voor de zaligverklaring van de Dienaar
Gods P.J. Triest tot het einde toe. Na de operatie met
veel pijn op de intensieve zorgen, had ik geen andere
woorden in mijn mond dan hetzelfde gebed. Ik heb een
maand in het ziekenhuis doorgebracht onder de be-
scherming van de dienaar van God.

Sindsdien heb ik nooit opgehouden dit gebed elke dag
te bidden, zonder het gebed ter herdenking van onze
Stichter te vergeten.

Een week nadat ik uit het ziekenhuis ontslagen was,
werd een voorganger van een plaatselijke kerk geope-
reerd aan dezelfde ziekte als ik, maar helaas voor hem
stierf hij in de operatiekamer. Dit heeft de verantwoor-
delijke van de operatiekamer die mij thuis kwam bezoe-
ken, verteld.

S.N.



NIEUWE UITGAVE:

EEN WANDELING DOORHEEN HET
LEVEN VAN PETRUS JOZEF TRIEST

Broeder René Stockman benadert in dit boek de figuur
van Petrus Jozef Triest, stichter van vier congregaties,
vanuit een verhalend perspectief. De historische feiten
blijven de basis van de verhaallijn, maar die werden ge-
kruid met pigmenten en smaakgevers. Br. Stockman
voegde conversaties en beschrijvingen toe die wellicht
letterlijk niet zo hebben plaatsgevonden, maar die de
lezer toelaten zich in te leven in de verschillende levens-
situaties waarin Triest zich bevond.

Een wandeling Walk

A 3
doorheen het leven van Through the Life of

Petrus Jozef Triest

Br. René Stockman

halewijn

il

Een overzicht en de mogelijkheid tot bestelling van
publicaties rond Vader Triest kunt u vinden op de
website www.causapjtriest.org.

Bestellen kan ook via het secretariaat van de causa,
waarvan u de contactgegevens hieronder vindt.

‘ www.causapjtriest.org

Secretariaat van de Causa P.J. Triest

BELGIE
Postulatio P.J. Triest

Stropstraat 146

9000 Gent

BELGIE

Tel: (+32) 9 24119 38

E-mail: causatriest@fracarita.net

Peter Joseph Triest

Bro. René Stockman

Door jaren met het levensverhaal van Vader Triest op
tocht te gaan en zich spiritueel te voeden aan de vele
teksten die hij heeft nagelaten, heeft broeder Stockman
immers het vermoeden Triest als mens goed te hebben
leren kennen.

Hetverhaal is niet bedoeld om bij het verleden te blijven
hangen, maar als een uitnodiging om er zelf iets van
mee te dragen voor ons eigen leven hier en nu.

Dit boek werd in het Nederlands uitgegeven bij Ha-
lewijn en vervolgens vertaald in het Engels en in het
Frans. Momenteel is het Franse boek in druk, maar be-
stellen kan reeds door te klikken op de afbeelding van
het boek.

Une promenade
atravers lavie de

Pierre Joseph Triest

Fr. René Stockman

halewin

VRAGEN, GUNSTEN
EN GEBEDSVERHORINGEN

Alle vragen rond het proces van de zaligverklaring,
bekomen gunsten en gebedsverhoringen kunnen
gesteld en gemeld worden aan het secretariaat van
de causa.

v.u. Br. René Stockman, f.c.

ROME

Postulatio P.J. Triest

Casa Generalizia Fratelli della Carita
Via Giambattista Pagano 35

00167 Roma

ITALIA

www.causapjtriest.org
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